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Vieringen

Zondag 8 maart

Op deze derde zondag in de veertigdagentijd gaat ds. Rianne van der Nagel-Meter bij ons voor.

We lezen Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-30.

Liturgische schikkingen in 40-dagentijd

In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de heilige Geest in ons leven, zoekend naar nieuwe wegen op alle tijden en plaatsen.  Ook wanneer we het spoor bijster zijn. Toch zien we soms op de meest onverwachte plekken iets van Gods koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen,  schoolplein, het sportveld en het ziekenhuis. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Geest te verstaan?

Derde zondag Veertigdagentijd

Derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Oculi (Ogen)

De lezing volgens het rooster is de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4:1-26.

Een opmerkelijke ontmoeting gezien de polarisatie tussen de Joden en de Samaritanen, zowel theologisch als maatschappelijk.

Jezus kiest voor de dialoog en geeft haar een nieuw perspectief. Hij vertelt haar over het levende water. Het wordt een ontmoeting met gevolgen.

In de schikking komt het groen als nieuw leven tevoorschijn en bij het heldere water zien we de irissen, helder hemelsblauw, goddelijk geel en zuiver wit. De iris kleurt onze ogen, de ogen waarmee we de ander echt kunnen zien  met een luisterend oor.

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie  

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Binnenlands diaconaat

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Collecten tijdens veertigdagentijd

In de veertigdagentijd zijn alle derde / uitgangscollecten bestemd voor de diaconie. Om deze collecten onder uw aandacht te brengen geeft de Diaconie hier wat informatie over.

De wekelijkse eerste collecte wordt afgedragen aan de Centrale Diaconie Zeist, die dat geld gebruikt om een aantal vaste projecten te ondersteunen, en om geld beschikbaar te hebben voor noodcollecten (zoals bv bij de aardbevingen destijds in Turkije en Marokko, aanvulling van collecten bij speciale doelen, en om geld in kas te hebben voor noodhulp zoals bv Brood op de plank en Schuldhulpmaatje. Later in het jaar zullen we meer informatie geven over wat de Centrale Diaconie allemaal (onder)steunt.

8 maart: Binnenlands diaconaat Nederland

OMZIEN NAAR GEVANGENEN

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op om barmhartig naar hen om te zien. Daarom steunt Kerk in Actie (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun families om te werken aan herstel. Hierbij is er extra

aandacht voor kinderen die een vader of moeder in detentie hebben. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die gevangenen bezoeken, begeleiden en helpen bij een nieuwe start. Zo krijgen zij weer perspectief op een betere toekomst.

Avondgebed 11 maart

Woensdag 11 maart is er weer een avondgebed om 19.15 uur. 

Het thema van deze veertigdagentijd is: 'De graankorrel die moet sterven' en het subthema is deze avond 'Macht en onmacht'.

Mgr. Joris Vercammen en Jeannette van Andel zijn de voorgangers. Er is een zanggroep en Arie Boers speelt piano.

Wie in de veertigdagentijd deze bezinningsmomenten wil meemaken en meevieren is van harte welkom.

Taizeviering - Je bent niet alleen

Op zaterdag 14 maart vindt er in de Noorderlichtgemeente een Taizéviering plaats. In de stilte, zoeken we naar verbondenheid met de wereld en elkaar. Door het zingen van de liederen van Taizé die over de gehele wereld en in alle talen worden gezongen, zullen we bidden zonder einde. Tot ons hart geraakt wordt. Welkom! De start van deze viering is om 19.30 uur. Aansluitend is er ruimte voor koffie en thee, samen na te praten of een spelletje te spelen.

Liedjes van vrede

‘Oi, oi, oi, ai, ai ai’ Uit tweehonderd kelen stijgt een jammerklacht op, begeleid door zachte pianomuziek die de klanken omhoog of omlaag leidt.

Het Centrum voor stembevrijding heeft een benefiet-avond georganiseerd om liedjes van vrede te zingen.

We kunnen de oorlogen in de wereld niet stoppen, we kunnen wel met onze gedachten verbonden zijn met mensen in oorlogsgebieden, is de gedachte. De jammerklacht die klinkt is een deel van het programma.

Ik richtte mijn klacht naar de ellende van Russische krijgsgevangenen, waarover ik gelezen had. ‘Ai, ai, ai, oi, oi oi’ Samen met al die andere stemmen was het als een litanie, een lang gebed; ik was verbonden met het lijden en het werkte bevrijdend.

We zongen ook een lied: ‘Gaten zingen in de duisternis, gaten zingen in de duisternis. Kieren morgenlicht, kieren morgenlicht’. In het samen zingen zág ik gaten in de duisternis. Niet geheel toevallig, denk ik, klonken de ’kieren morgenlicht’ als een ‘kyrie eleison’.

De opbrengst van de avond ging naar Musicians without borders. Een stichting die mensen in oorlogsgebied het plezier van muziek maken wil laten ervaren. De vrouw die het heeft opgericht is een Amerikaanse, geboren in Minnesota, de plek waar nu zoveel mensen van kleur opgejaagd worden door ICE-agenten van de regering. Ze vertelt over bewoners in Minneapolis, die met elkaar gaan zingen om hun medebewoners te waarschuwen als ICE-agenten in de buurt zijn en hun meedogenloze jacht beginnen. ‘Hold on, hold on, my dear one’s. here comes the dawn.’ Houd vol, geliefden, het morgenlicht daagt’. The singing revolution wordt deze beweging genoemd.

En wij zongen mee die avond en wereldwijd stemmen mensen in met dit koor om hun ongenoegen over groeiende onrechtvaardigheid te laten horen.

Kieren morgenlicht. Kyrie eleison.

Fride Bonda

Activiteiten

Paasverkoop handwerkclub

Na de dienst van zondag 8 maart houden de dames van de handwerkclub een kleine Paasverkoop achter in de ontmoetingsruimte.

Kipjes kuikentjes Paashaasjes kortom er zijn weer veel leuke dingetjes voor kleine prijsjes.

Jannie van de Lee

Klaasje ten Broeke

We gaan nog een keer naar Kampen!

Binnenkort gaan we nog een keer naar Kampen.

Datum: dinsdag 17 maart van 12-14 uur

Deze keer gaat Hanna Zomerplaag mee als pianiste.

Nadere inventarisatie en informatie volgt.

Je kunt je aanmelden bij Jeannette van Andel, email: je.andel@wxs.nl   tel. 0306955221

Van harte uitgenodigd voor het eerst of voor de zoveelste keer mee te gaan.

Jeannette van Andel

Agenda

· Zondag 8 maart, 10.00-11.15 uur, KC Zeist-West, 3e zondag 40 dagen tijd, mevr. ds. Rianne van de Nagel-Meter

· Zondag 8 maart, 11.15 uur KC, Paasverkoop handwerkclub

· Woensdag 11 maart, 19.15 uur KC

· Avondgebed, thema ´De graankorrel die moet sterven´

· Vrijdag 13 maart, 10.00 uur Wijkinloophuis

· Nooit te oud om te groeien - thema Zinvol leven

· Zaterdag 14 maart, 19.30 uur NLG Taizéviering Je bent niet alleen. Bergweg 92b, 3707 AE Zeist

· Zondag 15 maart, 10.00 uur KC, 4e zondag 40 dagen tijd, zondag Laetare, viering Schrift en Tafel. Voorganger ds. Fride Bonda

· Zondag 15 maart, 14.00 uur KC, Ontmoetingsgroep - spelletjes

 Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

Bijbelquiz 26 februari

Zeist-West deed als enige wijkgemeente mee met twee teams!! In totaal waren er zeven teams.

Het was een hele gezellige avond in de NoorderLichtgemeente. Het was goed georganiseerd.

Resultaat: Zeist-West team 1 werd vierde en Zeist-West team 2 werd derde. Best goed toch?

De winnaar werd het team van de NoorderLicht, net als vorig jaar!!!

Zij mogen het volgend jaar weer organiseren.

Met dank aan:

Daniëla, Jelmer, Siepie, Jeannette  en Frans (team 1)

Gijs, Dick, Anke, Matty en Aad (team 2)

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (06-83010486). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Bloemen

De bloemen van zondag 1 maart zijn met een hartelijke groet naar Bétha Wits gegaan.

Bétha heeft 15 jaar lang felicitatiekaarten voor onze gemeente geschreven.

Ze stopt hiermee. Ze kreeg de bloemen als dank voor haar werk.

Verhuisbericht

Met ingang van 3 maart is mevrouw Liesbeth Hubert-van den Berg verhuisd.

Haar fysieke beperkingen maakten zelfstandig wonen niet meer mogelijk.

Ze heeft een passende plek gevonden bij instelling Bartiméus in Ermelo.

Haar adres is: Henriëtte van Heemstra Huis, afdeling Lavendel studio 1.17.

Paul Krugerweg 43, 3851ZH, Ermelo.

Individueel van iedereen afscheid nemen was niet mogelijk maar ze wil graag verbonden blijven met onze gemeente in Zeist West.

Ze laat iedereen met dit bericht hartelijk groeten.

Corrie de Koning,

contactpersoon

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

