
Oecumenische viering in de Week van Gebed: Eén van Geest 
 
Gezamenlijke viering van de Protestantse wijkgemeenten Oosterkerk, NoorderLicht en Zeist-West, 
Parochie van de Heilige Familie, Evangelische Broedergemeente en de Gemeente van Apostolische 
Christenen. 
 
Zondag 18 januari 2026 10.00 uur, Oosterkerk Zeist 
Voorgangers: Stefan Bernhard, Fred Kelder en Irma Jansen-Kleinjan 
Ouderling: Ruud Branderhorst | Diaken: Jolanda van der Heijden | Lector: Fred Kelder 
Muziek: Willem Harold Boog (orgel) en Henk Jansen (voorzanger) 
 
Inleidend orgelspel: Trio (S. Karg-Elert) 'O Durchbrecher aller Bande' (opus 65/41)  
& Festivum (W.H. Boog) 'Ruis, o Godsstroom der genade, in gemeent' en huis en hart' 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
Aansteken Paaskaars door kind 
 
Aanroeping 

 
V De naam van de Heer zij geprezen 
G want Zijn Licht gaat aan alles vooraf 
V Alle volken zullen Hem prijzen, 
G de hele aarde wordt vervuld van Zijn heerlijkheid. Amen! 

 
Zingen: NLB 969 – In Christus is west noch oost 
 

1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 

3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

Inleiding op de dienst  
 
Aansteken oecumene-kaars 
 
Zingen: Het Lied van het Licht (Armeense melodie) – Van het oosten tot het westen 



 
 

 
Gebed om ontferming (Irma) 
 
We zingen opnieuw: het Lied van het Licht 
 
Gebed en vrede delen (interactief moment, geleid door Irma) 
 
Zingen: Vrede wens ik je toe (Iona) 
 

 
Kindermoment (Stefan) 
 
Kinderlied: This little light of mine 
 

1. This little light of mine, I’m gonna let it shine! (3x) 
(Dit kleine lichtje van mij, ik ga het laten schijnen!) 
Let it shine, let it shine, let it shine! (Laat het schijnen!) 
 
2. Ev'ry where I go, I’m gonna let it shine (3x) 
(waar ik ook naar toe ga, ik laat het schijnen) 



Let it shine, let it shine, let it shine! (Laat het schijnen!) 
 
3. Jesus gave it to me, I’m gonna let it shine (3x) 
(Jezus gaf mij Zijn Licht, ik laat het schijnen) 
Let it shine, let it shine, let it shine! 
Laat het schijnen! 
 

Schriftlezing (door lector Fred) uit Efeziërs 4: 1-13 (NBV21) 
 

Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij 
de roeping die u hebt ontvangen: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag 
elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te 
bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van 
uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door 
allen en in allen is. 
 
Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat 
er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de 
mensen.’ ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager 
ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de 
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 
En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het 
evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo 
wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door 
onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, 
van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 

 
Zingen: Alleluia (uit Taizé, Henk is voorzanger) 
 

 
Evangelielezing (door lector Fred) uit Johannes 12: 31-36 (NBV21) 
 

V Halleluja. Laat ieder nu gaan staan 
 

V Vrede zij met u allen. 
G En met uw geest. 

 



L Luister naar het evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 12 vers 31-36 
G Eer aan U, Heer onze God. 
L Wees aandachtig! God spreekt. 

 
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen 
worden. Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 
Daarmee 
duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. De mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet 
begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon 
omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ 
antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; 
wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang u het licht bij u 
hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor 
hen schuil. 

 
G Eer aan U, onze Heer Jezus Christus. 

 
Zingen nogmaals: Alleluia 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel: Liedbewerking (H. van Vliet) 'Eén Naam is onze hope, één grond heeft Christus' 
Kerk' & 'Door God bijeen vergaderd...' (Gezang 303 LvdK) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte (kinderen komen ondertussen terug): in de viering één collecte, bestemd voor het werk van 
de Raad van Kerken in Nederland. 
QR code: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zingen: Zingt Jubilate voor de Heer (GvL 563) ook NLB 652, maar iets anders 
 



  
 

2. Zingt Jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt Jubilate! 

3. Zingt Jubilate voor de Zoon,  
dat Hij de hemel heeft verlaten. 
Dat Hij de zonden heeft verzoend,  
Jezus Messias, Jubilate! 

 
4. Zingt Jubilate voor de Geest,  
oiert de vogel Geest uw adem. 
Dat Hij uw hart met vuur geneest,  
wees God indachtig, Jubilate! 
 

Geloofsbelijdenis gesproken 
 
Zingen: Oecumenisch Onze Vader (van Pieter de Jong) 
 
 



  
 
 
Zegen  
 
Feestelijk orgelspel: Ouverture (W.H. Zwart/J. Zwart) 'Dank, dank nu allen God' (slotgedeelte). 


