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Vieringen

Viering zondag 26 april

Voorganger is ds Fride Bonda.

Bij de viering

In de ontmoetingsruimte hangen fijnzinnige vensters met textiele weefsels: ‘Venster naar de ziel’. Het zijn textiele werken van Lujza Lysinova. Zondag 26 april komt zij vertellen over haar expressies. In een toelichting schrijft ze: Met deze werken wil ik sommige aspecten van dementie dichterbij brengen op een zachte en liefdevolle manier. De ‘schilderijen’ verweven verleden, heden, herinneringen en realiteit, gedachten en gevoelens.

Ik heb textiel gebruikt omdat textiel ons hele leven vergezelt .. ik heb stukjes van mijn geliefde overhemden, kant, knopen gebruikt. Waarom weefsels over dementie? Omdat dementie steeds meer mensen treft en invloed heeft op het leven van vele gezinnen.

Om die reden vonden we het betekenisvol om aandacht te geven in een viering aan het onderwerp ‘dementie’. Naast het verhaal van Lujza lezen we teksten van Hein Stufkens, wiens vrouw op jonge leeftijd alzheimer kreeg. En een psalm over de ziel, psalm 131

Namens de werkgroep Vieringen en Kunst en Kerk, Welkom!

Na de dienst is er een gemeenteraadpleging. Zie verderop in de nieuwsbrief.

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie  

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Onderhoud orgel/piano

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Psalmen II

Vrijdagmiddag 1 mei ontmoeten we elkaar rond de psalmen in KC Zeist West om 13.30 uur. Deze keer niet een psalm uit het boek van de psalmen maar uit het boek van de profeet Jesaja.

In de paasviering werd een deel van het joodse 18-gebed gelezen dat geïnspireerd is door Jesaja 26:7-18. Het is een tekst die veel vragen oproept en ook de vraag hoe lees je zo’n tekst en kun je er wat mee?

Als je een keer aan wilt schuiven, je bent welkom.

Fride Bonda,

fridebonda@gmail.com

Ontmoeting en gesprek (II)

Toen ik vorige week in de Nieuwsbrief mijn eigen uitnodiging voor ontmoeting en gesprek las, dacht ik ‘oei’. Zo’n uitspraak ‘Bij God is alles mogelijk’ draagt een risico in zich, als je dat plompverloren in een nieuwsbrief schrijft. Theologisch kan het als een grote dooddoener overkomen in de meest beroerde omstandigheden van een mensenleven.

In de loop van mijn leven ben ik allerlei robuuste teksten uit de bijbel of theologie gaan zien als uitgangspunt van verkenningen. In een boek van Ton Lathouwers, (een boeddhistische leraar, hoogleraar in russische literatuur en zeer belezen in boeddhistische en christelijke wijsheden), las ik over deze uitspraak. We zijn geneigd om er een moreel plaatje aan te geven, als een stellingname, dat er bijvoorbeeld een god is die de problemen oplost en als dat niet zo is, wat moet ik dan met zo’n god? Ik schrijf ‘god’ expres met kleine letter, omdat het mijns inziens een misvatting is dat er een god is die problemen oplost voor ons.  Ton Lathouwers leert mij om met deze uitspraak het leven in deze wereld te bezien vanuit het perspectief van grenzeloze barmhartigheid. Vanuit dat perspectief is niets onmogelijk.

De kunst is om je er niet aan zo’n uitspraak vast te klampen, maar om je eraan toe te vertrouwen. En dat is een blijvende oefening. Een uitspraak als ‘Bij God is alles mogelijk’, nodigt uit om te verkennen wat voor jou mogelijk en onmogelijk lijkt, wat je weet of wat je niet weet. En wat het met je doet als je ‘niet weet’. Maakt het onverschillig of houdt het je alert? Wat is de betekenis van zo’n verkenning en blijvende oefening?

Vragen waar niet zomaar een sluitend antwoord op te geven is.

Voor een verkenning hebben we elkaars inzichten nodig.

En vrijdagochtend 5 juni kunnen we daarmee beginnen.

Ik zal er nog wel eens op terug komen.

Laat maar weten of je zin hebt om te komen op vrijdagochtend  5 juni. Ik zit dan klaar in het KC om 10.30 uur!

Wat kun je me laten weten:

ja, leuk zo’n ontmoeting en gesprek en ja ik kan op vrijdagochtend.

Ja, leuk, maar ik kan vrijdagmiddag

Ik kan alleen op een avond (welke?)

Fride Bonda

fridebonda@gmail.com

(waarnemend predikant)

Activiteiten

We waren in Kampen en we gaan weer

Dinsdag 21 april zouden Ellen de Boom, Jaap Bouwman en Jeannette van Andel met z’n drieën naar Kampen gaan. Maar gelukkig sloten Siepie Bakker, haar zus Annie en zwager Klaas nog aan, fietsend in de omgeving.

Even improviseren met zo’n klein groepje. Maar we zijn intussen inventief en we hebben de twee uur gevuld met verhalen, gedichten, muziek, samenzang met hulp van CD etc.

Ik sprak heel even met de ouders Babayants en vroeg of ze de moed er nog in konden houden. Maar vandaag waren ze heel blij met de stemming in de Eerste Kamer, waardoor illegaal verblijf niet strafbaar werd gesteld. Nu het kinderpardon nog!

We gaan weer naar Kampen op woensdag 20 mei van 14-16 uur.

Want zolang het nodig is blijven we hen steunen.

Wil je mee meld je dan bij Jeannette van Andel, tel. 0306955221 / email: je.andel@wxs.nl

Nadere inventarisatie en informatie volgt.

Klokkenluiden voor kinderen

Al meer dan 16 maanden luidt Open Hof in Kampen symbolisch de klok voor kinderen. Speciaal voor Aram, Ariana, Amelia en Alexa Babayants en alle 420 gewortelde kinderen. Meer dan 2000 mensen stonden op. Maar in Den Haag blijft het stil.

Dat is precies het lot van kinderstemmen. Te zacht om gehoord te worden. De kerk in Kampen versterkt hun stem. Wat zou het mooi zijn als vierhonderdtwintig kerken in Nederland deze stem willen versterken door te klok te luiden voor gewortelde kinderen.

Versterk de kinderstem met uw kerkklok!

Op 29 april, om precies 16.20 uur (420 gewortelde kinderen) luiden we met zoveel mogelijk kerken de klok!

Wij doen ook mee, een aantal andere kerken in Zeist ook!

Gemeenteraadpleging zondag 26 april

Hoe treden we als gemeente de toekomst tegemoet?

Hierover hebben we in een vorige gemeenteraadpleging al eens met elkaar gesproken. Sindsdien heeft de wijkkerkenraad verschillende mogelijkheden overwogen. Dat heeft geleid tot een aantal ontwikkelsporen, die we op 26 april na de viering met de gemeente willen delen en bespreken.

De ontwikkelsporen zijn nog niet definitief en af, maar geven een aanzet om met elkaar te onderzoeken welke toekomst ons past. Dit jaar zullen we daarvoor vaker raadplegingen organiseren.

De raadpleging is gepland op zondag 26 april, na de dienst en zal duren van 11:30 uur tot ca. 12.30 met daarna een gezamenlijke lunch tot ca. 13:30 uur.

De gemeenteleden wordt gevraagd om die zondag iets voor de lunch mee te nemen.

Programma

Na de opening en toelichting op de aanleiding tot deze raadpleging willen we ons samen buigen over drie sporen, die we verder willen onderzoeken:

Wat gebeurt er als we niets doen?

Hoe kunnen we ons slimmer organiseren (lichter kerk)?

Intensiever samenwerken met andere wijkgemeenten

En misschien zien we als gemeente nog andere opties om verder uit te werken. Verder zal ds. Fride Bonda als waarnemend wijkpredikant ingaan op de vraag wat haar aan onze wijkgemeente is opgevallen.

De bijeenkomst sluiten we af met een gezamenlijke lunch met de meegebrachte etenswaren.

We hopen op een grote opkomst voor dit belangrijke onderwerp.

De wijkkerkenraad

Kunstproject Feest van de Geest

Tussen Hemelvaart (14 mei) en Pinksteren (25 mei) exposeren 23 kunstenaars uit allerlei disciplines nieuw gemaakt eigentijds werk in 12 kerken op de Utrechtse Heuvelrug. Ook Zeist-West doet hier aan mee. Het thema is dit jaar: ´Elkaar verstaan´. Het kunstprogramma nodigt uit om opnieuw te oefenen in luisteren, ontmoeten en verstaan – de taal van de liefde. Verschillende facetten van 'elkaar verstaan' hebben de kunstenaars verbeeld en tot leven gebracht in hun kunstwerken. 

De openingsavond van Feest van de Geest is op woensdag 13 mei in de Maartenskerk in Doorn. Aanvang 20.00u, inloop vanaf 19.30u.

In ons kerkelijk centrum, in de kerkzaal en de ontmoetingsruimte, exposeren vier kunstenaars hun werk. De expositie in het kerkelijk centrum is open op Hemelvaartsdag 14 mei, zaterdag 16 mei, zaterdag 23 mei en Tweede Pinksterdag 25 mei, steeds van 13.00 tot 17.00 uur. Op deze middagen zijn de kunstenaars zelf ook vaak aanwezig. Op 14, 16 en 23 mei om 14.00 uur is er een optreden van Egbert Rietveld en Paul van Dijk waarin zij met poëzie en piano gehoor geven aan het thema ´Elkaar verstaan´. Van harte welkom om te komen kijken en luisteren!

In de Pinksterviering waarin de heer D.J. (Jordi) van Kleeff onze gastvoorganger is, zal deze kunst een belangrijke plaats innemen. Het belooft een bijzondere viering te worden!

Meer informatie over dit kunstproject is hier te lezen.

De Kunstcommissie

Agenda

· Zondag 26 april, KC, 10.00 uur: Zondagse Viering

· Voorganger: Ds. Fride Bonda

· Zondag 26 april, KC, 11.30 uur: Gemeenteraadpleging

· Zondag 26 april, KC, 12.30 uur: Gezamenlijke lunch

· Vrijdag 1 mei, KC, 13.30 uur: Psalmenkring o.l.v. Ds. Fride Bonda

· Zondag 3 mei, KC, 10.00 uur: Zondagse Viering

· Voorganger: Ds. Fride Bonda

· Zondag 3 mei, Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg: Wake Zeist

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer (muzikale) activiteiten.

Oecumenische agenda
In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel 

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

Herdenking 4-5 mei in Zeist

Op 4 en 5 mei staan we in Nederland, en dus ook in Zeist, stil bij de littekens die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten bij ooggetuigen en hun (klein) kinderen.

De herdenking op 4 en 5 mei is altijd van groot belang geweest en blijft dat, zeker in deze tijd van oorlog en dreiging.

Café Doodgewoon

Drie bijeenkomsten over vragen rond het levenseinde. 

Bij Café Doodgewoon is er ruimte voor waardevolle informatie, ervaringsverhalen en laagdrempelige ontmoeting.

Data: woensdagen

13 mei  (Wat als je niet meer beter wordt?)

30 september (Wat is goed sterven voor jou?)

4 november (De weg naar binnen)

Tijd: 14.30- 16.30 uur.

Locatie: Het Dorpshart, Voorheuvel 22 (voorheen de Punt).

De toegang is gratis. Wel graag aanmelden via

Email: gvpalliatiefzeist@gmail.com of

Tel. 06-27174186

Jeannette van Andel en Marieke van Gemeren werken eraan mee.

PGU Waddenretraite

21 – 25 september 2026 en 22 – 26 maart 2027 

Uitwaaien, bezinnen, stil worden, ont-moeten, delen en genieten van wad, zee en strand op Schiermonnikoog. Vijf dagen waarin de vertrouwenwekkende regelmaat van de getijden van de zee en de getijden van de gebeden bij elkaar komen. Klinkt dat als iets voor jou? Schrijf je dan in voor een vijfdaagse Waddenretraite. De Waddenretraite wordt georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). De groep bestaat uit zeven deelnemers en twee begeleiders. We verblijven in een groepsaccommodatie op Schiermonnikoog en maken voor de ochtend- en avondgebeden gebruik van de naastgelegen Egbertkapel.    

De eerstvolgende retraites vinden plaats van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september 2026 en van maandag 22 tot en met vrijdag 26 maart 2027. De kosten zijn € 450,-, dit is inclusief overnachtingen en eten en exclusief reiskosten. Meer info staat op www.depup.nl/waddenretraite. Heb je vragen? Mail de organisatie dan via het mailadres van Mirjam Wingelaar: mirjamwingelaar@gmail.com. 

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (06-83010486). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Maatje gezocht

Ik zoek een maatje voor Corry van Limpt-Marbus. 

Zij heeft dementie, door blaasontsteking is haar korte termijn geheugen zoek/weg.

Zij was heeeeeeel creatief. 40 jaar orgel gespeeld.

Ik zoek een maatje die met haar gaat wandelen, naar een orgelconcert, dagje uit, enz.

Wij wonen in Spathodea Oranje Nassaulaan 7-16 3708GB Zeist. 

Henk van Limpt 

Wake Zeist 3 mei

Elke 1e zondag van de maand staan wij stil bij vreemdelingen in detentie die niets verkeerd hebben gedaan en maken we ons zorgen over de nieuwe beleidsplannen.

De wetten van Faber zijn bijna allemaal weggestemd, reden om blij te zijn, maar nieuwe plannen voor streng asielbeleid zijn in de maak.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Neem licht mee.

Zondag 3 mei vanaf 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf

Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 Amersfoort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

Bloemen

De bloemen van zondag 19 april zijn met onze hartelijke groeten naar Sandra te Winkel gegaan. Vorige maand overleed haar moeder.

We wensen haar sterkte.

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

