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Vieringen

Zondag 15 maart

Op deze vierde zondag (Laetare) in de veertigdagentijd gaat ds. Fride Bonda voor. In deze viering delen we brood en wijn.

De lezingen zijn:

een gedicht van Nathan Zach

Johannes 15; 1-17

Liturgische schikkingen in 40-dagentijd

In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de heilige Geest in ons leven, zoekend naar nieuwe wegen op alle tijden en plaatsen.  Ook wanneer we het spoor bijster zijn. Toch zien we soms op de meest onverwachte plekken iets van Gods koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen,  schoolplein, het sportveld en het ziekenhuis. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Geest te verstaan?

Vierde zondag Veertigdagentijd, zondag Laetare (Verheug u)

De lezing deze zondag is uit Johannes 15: “Ik ben de ware wijnstok”

In de schikking zien we de waaier die bestaat uit individuele dorre takken en niet bloeiende groene takken. Middenin de ene tak met vele zijtakken en vol leven door de uitkomende bloesems. Zo wordt de wijnstok gesymboliseerd met de vele ranken. De zijtakken zullen geen vrucht dragen als er geen sprake is van verbinding. Vruchtbaar zullen wij zijn als we met Hem, het licht van de wereld, verbonden blijven.

Pasen komt al in zicht en dat zien we aan het rose kleed: Verheug u!

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie  

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Stichting Timon

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Collecten tijdens veertigdagentijd

In de veertigdagentijd zijn alle derde / uitgangscollecten bestemd voor de diaconie. Om deze collecten onder uw aandacht te brengen geeft de Diaconie hier wat informatie over.

De wekelijkse eerste collecte wordt afgedragen aan de Centrale Diaconie Zeist, die dat geld gebruikt om een aantal vaste projecten te ondersteunen, en om geld beschikbaar te hebben voor noodcollecten (zoals bv bij de aardbevingen destijds in Turkije en Marokko, aanvulling van collecten bij speciale doelen, en om geld in kas te hebben voor noodhulp zoals bv Brood op de plank en Schuldhulpmaatje. Later in het jaar zullen we meer informatie geven over wat de Centrale Diaconie allemaal (onder)steunt.

15 maart: Stichting Timon

De Centrale Diaconie van Zeist ondersteunt al vele jaren het jeugdwerk van Stichting Timon. We delen met Timon de waarden dat ieder mens uniek, gewild en waardevol is. Er zijn diverse panden hier in Zeist waar jongeren met begeleiding van Timon wonen, o.a. in Couwenhoven en op de Utrechtseweg. Het pand op de Utrechtseweg is middels een erfenis onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Diaconie gekomen. 

Iedereen met een hulpvraag kan een beroep op Timon doen, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging. Belangrijk in de zorg vanuit Timon is dat jeugdigen zich welkom en thuis voelen.

Avondgebed 18 maart

Woensdag 18 maart is er weer een avondgebed om 19.15 uur.

Het thema van deze veertigdagentijd is: 'De graankorrel die moet sterven' en het subthema is deze avond

'Buiten beeld´.

Maaike van Rinsum- de Jong en Heleen van de Weerd van de Doopsgezinde Gemeente Zeist zijn de voorgangers. Er is een zanggroep en Arie Boers speelt piano.

Wie in de veertigdagentijd deze bezinningsmomenten wil meemaken en meevieren is van harte welkom.

NB: we vieren deze keer in de kleine kerkzaal omdat het stembureau in de grote zaal is.

Deze keer is er dus helaas ook geen livestream mogelijk.

Taizeviering - Je bent niet alleen

Op zaterdag 14 maart vindt er in de Noorderlichtgemeente een Taizéviering plaats. In de stilte, zoeken we naar verbondenheid met de wereld en elkaar. Door het zingen van de liederen van Taizé die over de gehele wereld en in alle talen worden gezongen, zullen we bidden zonder einde. Tot ons hart geraakt wordt. Welkom! De start van deze viering is om 19.30 uur. Aansluitend is er ruimte voor koffie en thee, samen na te praten of een spelletje te spelen.

Activiteiten

Géén spelletjesmiddag op zondag 15 maart!

Er zijn geen aanmeldingen voor de spelletjesmiddag van de ontmoetingsgroep op zondagmiddag 15 maart. Daarom vervalt deze activiteit.

We gaan nog een keer naar Kampen!

Binnenkort gaan we weer naar Kampen.

Datum: dinsdag 17 maart van 12-14 uur

Deze keer gaat Hanna Zomerplaag mee als pianiste. We zijn tot nu toe met 8 personen.

Je kunt je nog aanmelden bij Jeannette van Andel, email: je.andel@wxs.nl   tel. 0306955221

Van harte uitgenodigd voor het eerst of voor de zoveelste keer mee te gaan.

Zondag 15 maart ligt er een kaart in de ontmoetingsruimte, waar je als je wilt je naam op kunt zetten. We nemen die kaart, ter bemoediging van de familie Babayants mee naar Kampen.

Rode lijn bijeenkomst PKN gebouw

Vrijdag 20 maart: 11-12.30 uur: Rode Lijn bijeenkomst predikanten en gemeenteleden bij PKN gebouw, samen met de 'Vrienden van de Tent of Nations' met het motto: 'Sta op, doe recht, luister echt!'  zie: https://www.kairos-sabeel.nl/post/sta-op-doe-recht-luister-echt

Je kunt je aanmelden bij de Signalgroep van Tent of Nations om op de hoogte te blijven, maar ik kan je ook informeren.

Jeannette van Andel, email: je.andel@wxs.nl  Tel. 0306955221

Wandelend in gesprek

Zondag 22 maart gaan we na de viering en een kop koffie/thee in tweetallen wandelend in gesprek!

Een mooie manier om met elkaar te praten over een thema of vraag. In de viering zal hier aandacht aan worden besteed. Het is een korte wandeling, bij elkaar maximaal 40 minuten met een mogelijkheid om halverwege even te rusten. Hier kan eventueel van gesprekspartner gewisseld worden, maar dat hoeft niet. Begin en eindpunt: het KC.

Is de wandeling te ver of niet mogelijk, dan kunt u natuurlijk  in de kerk blijven en daar met iemand  praten.

We hopen op veel deelnemers en horen graag na afloop wat u van deze vorm vindt.

De ontmoetingsgroep

Dienstvoorbereiding Stille Week

Bespreking van de vieringen in de laatste week voor Pasen

Bericht over de volgende vieringen:

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Op dinsdag 24 maart is er in het KC een bijeenkomst, waarin genoemde vieringen

doorgesproken worden. Alle medewerkers die in één of meer vieringen een taak hebben worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij krijgen ook een e-mail. We hanteren het volgende tijdschema:

Witte Donderdag 19.30 – 20.00

Goede Vrijdag  20.00 – 20.30

Stille Zaterdag 20.45 – 21.15

Koffieochtend 80+ woensdag 15 april.

Om alvast te noteren: voor de 80+ groep is er in april weer een koffieochtend.

Onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar bijpraten!

U hoeft zich niet op te geven, maar laat het weten als u vervoer nodig heeft.

Neem in dat geval contact op met Janneke Keijmel (06-83010486) of Nannie Boers (06-13191909

Agenda

· Zondag 15 maart, 10.00 uur, KC: 4e zondag in de 40dagentijd, Zondag Laetare. Dienst van Schrift en Tafel.   Voorganger: ds. Fride Bonda

· Dinsdag 17 maart, 12.00 – 14.00 uur, Kampen: Kerkasiel. Wie nog mee wil: opgeven bij Jeannette van Andel

· Woensdag 18 maart, 19.15 uur, KC: Oecumenisch Avondgebed.Thema: “De graankorrel die moet sterven”. Voorgangers: Maaike van Rinsum-de Jong en Heleen van der Weerd.

· Zondag 22 maart, 10.00 uur, KC: 5de zondag in de 40dagentijd, Zondag Judica. Voorganger: ds. C.I. Meeuwenoord-Karsten.Na de viering: wandelend in gesprek.

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel 

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

JARIG!

Komende zondag, 15 maart, is onze predikant Tineke jarig. We willen aan jullie allemaal vragen een felicitatiekaart aan Tineke te schrijven en mee te nemen. Deze zullen dan in één grote envelop naar Tineke gebracht worden. Die envelop staat klaar in de ruimte van het kerkelijk bureau.

Het is een verrassing! Hugo heeft er ook voor gezorgd dat Tineke een aparte versie van deze nieuwsbrief, zónder deze oproep, heeft gekregen.

Aanstelling ds. Fride Bonda verlengd

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zeist heeft ingestemd met het verzoek de aanstelling van ds. Fride Bonda als waarnemend predikant te verlengen tot het einde van het jaar. Bovendien bekijken we met haar of ze meer tijd beschikbaar kan zijn voor onze wijkgemeente, omdat het pastoraat extra aandacht vraagt.

Deze verlenging is nodig nu duidelijk is dat het herstel van Tineke meer tijd in beslag neemt en ze zeker het komende half jaar niet haar werk zal kunnen oppakken. Vanzelfsprekend hopen we dat ze daarna wel weer iets kan gaan doen. Omdat ze haar werk dan geleidelijk zal moeten gaan opbouwen, hebben we Fride gevraagd in ieder geval tot het einde van het jaar bij onze wijkgemeente betrokken te blijven. Ze is daartoe graag bereid.

We zijn blij dat we de komende maanden op Fride kunnen blijven rekenen. Daarnaast blijft Tineke in onze gedachten en gebeden en wensen we haar veel sterkte toe.

Namens de wijkkerkenraad,

Jeroen Zomerplaag

Het oude kruis uit de kerkzaal

Met de komst van het nieuwe kruis in de kerkzaal is bekeken of er een goede bestemming was voor het oude kruis.

De grootte en het gewicht zijn echter een behoorlijke beperking. En bij nadere beschouwing is de kwaliteit ook niet meer goed.

Besloten is daarom om het oude kruis af te voeren voor vernietiging.

Maar misschien zijn er mensen die er nog iets mee willen doen, met het hele kruis of met een stuk ervan.

Als dat zo is, geef dit dan uiterlijk eind maart door aan de scriba (scriba.zw@pgzeist.nl), dan bekijken we wat er mogelijk is.

Vrijwillige taalondersteuners inloophuizen

Eén van de activiteiten waar de wijkinloophuizen zich op toeleggen, is het bieden van taalondersteuning. Dat heeft ermee te maken dat mensen die niet goed uit de voeten kunnen met de Nederlandse taal, zich maar moeilijk redden in onze samenleving.

Niet begrijpen wat er staat geschreven en je niet verstaanbaar kunnen maken, kan leiden tot grote problemen. Doordat informatie niet wordt begrepen, missen nieuwkomers vaak de boot. Zo kan het gebeuren dat zij geen gebruik maken van financiële regelingen die er zijn. Maar ook is het vaak lastig om telefonisch een afspraak bij de huisarts te maken want in het keuzemenu wat je krijgt te horen, verdwaal je al bij alles wat daar gezegd wordt.  Dat kan in het ergste geval leiden tot schulden, een toename van lichamelijke klachten of veel thuiszitten, omdat je buitenshuis geen contact weet te maken.

Om taalondersteuning te kunnen bieden zijn er extra vrijwilligers nodig zodat meer mensen geholpen kunnen worden!

Zo zoeken we bijvoorbeeld voor een gemotiveerde groep vrouwen, die elkaar wekelijks treft in Wijkinloophuis Zeist West en speciaal een uurtje eerder komt voor taalles, een nieuwe begeleider, omdat één van de vrijwilligers gaat stoppen.

Het is mooi werk om mensen te begeleiden naar meer zelfredzaamheid. En met een uur per week lever  je daar een waardevolle bijdrage aan. Graag geven we daar meer info over! Neem dan contact op met,

Nicolet van Meijeren

coördinator Wijkinloophuis Zeist West

De Clomp 3302, zij-ingang Kerkelijk Centrum

T   :  06 531 03 578

E   : zeistwest@kerkensamenleving.nl

W : www.wijkinloophuizen-zeist.nl  

Contactgegevens voor het pastoraat
Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (06-83010486). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Bloemen

De bloemen van zondag 8 maart zijn met onze hartelijke felicitaties naar Corrie Doelman gebracht.

Zij werd onlangs 90 jaar.

Bedankje

Om meerdere  redenen moet ik helaas stoppen met het versturen van kaarten bij speciale gelegenheden in de kring van onze gemeente.

Als "troost", kreeg ik zondag 1 maart een prachtig boeket bloemen bezorgd door  Teuni Kanselaar, waarvoor hártelijk dank!

Bétha Wits- van Kooij

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

