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De kaarsen worden aangestoken 

We gaan staan voor het  

OPENINGSLIED ZZZ 126

2. De stille zachte stem te zijn
van ingehoudenheid,
die ziet en vraagt zich af en zwijgt 
en wacht de tijd van helderheid 
die eenmaal komt om niet,
dat gij haar komen ziet.

2



3. De stille zachte stem te zijn
in uw aandachtigheid.
De ander zo nabij te zijn,
van alle moeten zijn bevrijd.
Ge hoeft alleen maar zijn
om met elkaar te zijn.

4. De stille zachte stem te zijn 
die is verwondering.
De eenvoud die het al aanschouwt 
die schenkt u de eerbiediging 
die al in ere houdt
die het in leven houdt. 

We gaan weer zitten

Welkom en inleiding op de viering

GROET 

V: Onze hulp is in de naam van de Levende 
A: die hemel en aarde geschapen heeft 
V: die trouw is tot in eeuwigheid 
A: en die geen mensenkind laat vallen uit zijn

 handen     
V: die ons uit stof genomen heeft 
A: en ons zijn adem gaf. Amen 

GEBED VAN BEMOEDIGING
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Lezing: Lucas 15: 17-32

Lied: LB 1001 / GvL 428
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2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt 
die zal zijn ogen niet geloven.

MEDITATIE

STILTE

MUZIEK
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MOMENT VAN INKEER

Voorganger:
Laten we in aandacht een moment stil staan bij onze 
kwetsbaarheid.

Stilte

Voorganger:
Voor God, en met Gods mensen     
belijden wij de gebrokenheid in ons eigen leven, 
in het leven van anderen en in de wereld.
We brengen tot U God, waar we tekort schoten, de 
ander en onszelf onbedoeld voorbij liepen, weg keken, 
geen woorden van troost en bemoediging vonden, 
de moed om te zijn ons ontbrak om in aandacht te zien 
wat is en te doen wat kan.  

Allen:
Ontferm U God, 
Wees aanwezig in ons leven, kom ons te hulp. 
Schenk ons uw Geest, moed, hoop en vertrouwen.
Herschep ons hart, dat wij zien in uw licht 
en elkaar behoeden en doen leven. 
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Voorganger:
Eeuwige, God van alle mensen
wij roepen tot U vanuit de diepte, 
vanuit het donker in onszelf en in de wereld.
Kom ons te hulp God.
Wij kunnen wat ons benauwt, beangstigt en 
waar we ons zorgen over maken niet aan op eigen kracht.
Wij roepen U aan en dragen onze kwetsbaarheid,
onze onzekerheden, onze vragen, ons verdriet 
en onze pijn in uw handen en bidden U:

Allen:
Ontferm U.
Hoor ons en zie ons God, 
wij vragen om vergeving.

Voorganger:
Wees de stille stem in ons hart, 
uw stem die in ons stil zijn spreekt en
ons een weg wijst om U, de ander en onszelf 
in vertrouwen en geduld nieuw tegemoet te gaan.
Herschep ons hart God, wees ons nabij,
keer ons om naar U en naar elkaar.
Maak ons tot instrument van uw vrede.
Schenk ons kracht, volharding en vertrouwen
om het donker tegen te gaan
en het licht van uw liefde, uw vrede
de wereld in te helpen dragen.
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Allen:
Eeuwige, getrouwe God
vergeef ons wat we niet goed deden
waaraan we voorbij hebben gekeken
en bidden U:
neem ons heden en ons verleden op
in uw liefdevolle ontferming.
Wees ons in alles, in heel ons leven en
samenleven nabij God.
Neem ons in uw hoede,
en maak met ons een nieuw begin van leven.

Amen

Voorganger:
Allemaal hebben wij vergeving nodig; die mogen we 
ontvangen als we innerlijk naderen tot God die tot ons 
spreekt: ‘Ik maak met jou een nieuw begin van vrede’.

MUZIEK
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VOORBEDEN - stil gebed
ONZE VADER VERBORGEN  (samen gesproken)

Huub Oosterhuis

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst
kome wat komt.

We gaan staan voor het slotlied en de zegenbede
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SLOTLIED LIED Onderweg 36

2. De morgen meldt uw liefde
in licht dat ons verwarmt,
om anderen te dienen
die eenzaam zijn en arm.

3. De dag wekt tot vertrouwen,
zij geeft ons moed en tijd
een wereld op te bouwen
vol van gerechtigheid.

4. De avond vraagt om vrede,
vergeving voor de pijn,
omdat wij sterven moeten
en kort van dagen zijn.
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ZEGENBEDE 

We gaan nog even zitten om te luisteren naar

MUZIEK

DE KAARSEN WORDEN GEDOOFD
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