Protestantse Wijkgemeente PKN Zeist-West

Nieuwsbrief 798 - 25 januari 2026

Vieringen

Zondag 25 januari

Deze zondag gaat ds. Anton Stegeman voor. We lezen Jeremia 17: 7-11 en Johannes 5: 1-13.

Gebedsweek voor de eenheid

18 t/m 25 januari 2026  Thema: 'Eén van Geest'

Er zijn in de gebedsweek ook korte vieringen door de week, steeds van 19.00 uur- 19.45 uur en een gebed voor vrede en recht op zondagavond:

· zondag 18 januari: Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a

· maandag 19 januari: NoorderLichtkerk, Bergweg 92a

· dinsdag 20 januari: Het Lichtpunt (Nieuwe Kerk) Boulevard 2a

· woensdag 21 januari: De Citadel (EGZ), Bergweg 6

· donderdag 22 januari: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44

· vrijdag 23 januari: Kerkelijk Centrum Zeist-West (Prot. wijkgemeente Zeist-West), de Clomp 3302

· zaterdag 24 januari: Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 20 

Uitzendingen

Audio vanuit Zeist-West (Kerkomroep)

Video vanuit Zeist-West (YouTube)

Uitzendingen van kerkdiensten worden na een week verwijderd van het openbare YouTube kanaal in verband met auteursrechten op de liederen.

Via de webmaster kunt u zonodig nog toegang krijgen tot oudere diensten.

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie  

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Ondersteuning Gemeenten Binnenland

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Activiteiten

22 februari: oecumenische Friese dienst

Inmiddels een traditie, één keer per jaar in Zeist: voor liefhebbers van kerk en taal, speciaal de Friese taal,

22 februari 2026 om 10 uur,

Doopsgezinde Gemeente, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist.

Voorganger: ds. Yko van der Goot. Muzikale begeleiding: Nico Munk.

Welkom / Wolkom!

https://doopsgezindegemeentezeist.nl/nieuws/oekumenyske-fryske-tsjinst-oecumenische-friese-dienst/

We gaan weer naar Kampen!

Binnenkort gaan we nog een keer naar Kampen.

Bijzonder dat januari overdag al volgeboekt was. De nachten blijven lastig.

Datum: donderdag 19 februari van 14-16 uur.

Nadere inventarisatie en informatie volgt.

Je kunt je aanmelden bij Jeannette van Andel, email: je.andel@wxs.nl  tel. 030 6955221

Van harte uitgenodigd voor het eerst of voor de zoveelste keer mee te gaan.

In maart gaan we een keer met Hanna Zomerplaag. Die datum volgt nog. Hopelijk is het tegen die tijd niet meer nodig maar dan zullen we met plezier afzeggen.

Mede namens Nannie en Arie Boers,

Jeannette van Andel
Agenda

· Zondag 25 januari, 10.00 uur, KC Zeist-West, Voorganger: ds. Anton Stegeman

· Zondag 25 januari, 13.30-15.00 uur, Zeister herdenking Holocaust, Het Rond, Zeist

· Zaterdag 31 januari, 19.30-20.30 uur, Musical in 1 dag, Bergweg 92b.

· Zondag 1 februari, 10.00 uur, KC Zeist-West, Werelddiaconaat ZWO, mevr. ds. Greet van ’t Slot

· Zondag 1 februari, 16.30-17.30 uur, Wake Zeist, Richelleweg13, Soesterberg

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Goed om te weten

Kort verslag kerkenraadsdag Protestantse Wijkgemeente Zeist West

10 januari 2026

Deze dag had als doel: het gezamenlijk herijken van de betekenis en roeping van onze wijkgemeente en het ontwikkelen van een gedeeld realistisch en hoopvol perspectief op de toekomst.

We hebben eerst stil gestaan bij wat we waardevol vinden aan onze wijkgemeente: de vruchten aan de boom, het levend organisme dat onze kerk is. Denk hierbij aan een de zondagse vieringen, een goed ontwikkeld pastoraal netwerk en organisatorisch sterk zijn. We stonden daarbij ook stil bij de vruchten die niet meer ‘groeien’ maar wel waardevol waren (bv. de huiskamergesprekken), de waarden die onze wijkgemeente voeden en de bedreigingen (bv. minder vrijwilligers, teruglopende reserves). Een activiteit die we graag weer nieuw leven in willen blazen is, zijn de huiskamergesprekken, of een andere vorm van geloofsgesprek.

Om niet te blijven hangen in het gevoel van ‘het wordt allemaal minder’ bespraken we na de lunch met heerlijke door Fride gemaakte pompoensoep, de ervaringen van een aantal andere krimpgemeentes die door ‘omdenken’ op nieuwe mogelijkheden voor hun gemeente kwamen en wat ons daarin aansprak voor Zeist-West. Niet meer leden, maar wel meer elan, door te accepteren dat enerzijds bepaalde activiteiten niet meer haalbaar zijn, maar anderzijds ook aandachtsvelden te versterken. Een voorbeeld van dit laatste was bij een paar van deze gemeentes diakonaal actiever worden in de wijk, in samenwerking met andere organisaties.

Er zijn verschillende ‘ontwikkelsporen’ mogelijk, op de kortere en de langere termijn. In werkgroepjes gaan we vier van deze ontwikkelsporen vóór de zomer verder uitwerken: ‘Samenwerking met andere wijkgemeente(n)’, ‘Betrekken van de wijkgemeente’, ‘Lichter gemeente zijn’ en ‘Wat gebeurt er als we niets doen’. We komen er voor de zomer graag bij u op terug.

We sloten de zaterdag af met een borreltje waarbij ook Nicolette, Wil en Tineke even aanschoven en zijn daarna gezellig uit eten geweest.

Tentoonstelling ‘Als een boom’

‘Als een boom’  (psalm 1) is de titel van de tentoonstelling die vanaf 9 januari in de ontmoetingsruimte van Kerkelijk Centrum Zeist-West te zien is. In het gelijknamige boek zijn 26 psalmen opgenomen, psalmen die het leven verwoorden en verbeelden met teksten van Evelyn Noltus en foto’s van Hans Neecke. Uit dit boek hebben wij voor de tentoonstelling een selectie van 8 psalmen gemaakt die voor ons de rijkdom en veelzijdigheid van het Bijbelboek Psalmen samenvatten.

Ons psalmenproject begon met de foto’s, die Hans associatief maakte bij een regel uit een psalm. Hij wilde daarmee de psalmen met een beeld uit onze hedendaagse wereld dichterbij laten komen en midden in onze samenleving zetten. N.a.v. de foto’s maakte Evelyn hier een tekst bij: een vraag, een uitroepteken, een opmerking, een waarneming, een gevoel – opgeroepen door de psalm en de foto daarvan van Hans.

Het werd tot onze eigen verrassing een project waarin woord en beeld elkaar aanvullen en tot hun recht brengen.

Wij hopen dat de manier van verwoorden en verbeelden in deze tentoonstelling u evenzeer zal inspireren als het ons heeft gedaan: als een geheel waarin foto’s en tekst op elkaar inwerken en elkaar, maar ook ons in ons geloofsleven, versterken.

Evelyn Noltus en Hans Neecke

Praktische informatie:

De tentoonstelling is te zien tot 1 april 2026

Iedere zondag na de viering tot 12 uur in het Kerkelijk Centrum Zeist-West

Tijdens de tentoonstelling zal het boek te koop zijn voor 20 euro (zolang de voorraad strekt) en zijn er setjes kaarten te koop voor 5 euro (per 3 kaarten).

Boek “Als een boom”

Uitgave Evelyn Noltus en Hans Neecke, mei 2025

Ophalen paneeltjes kunstproject

Vanaf zondag 18 januari is er een nieuwe tentoonstelling in de ontmoetingsruimte.

Dat betekent dat de paneeltjes van het kunstproject weer van de muur zijn gehaald. Ze liggen in een doos in de ontmoetingsruimte. U kunt uw eigen paneeltje daar uit halen en weer mee nemen naar huis. Niet opgehaalde paneeltjes kunt u nog een paar weken ophalen. Daarna vernietigen we de restanten, omdat we niet alles kunnen bewaren.

Hugo Albers

Getuigen van Gaza 24 januari

Meld je aan voor 'Getuigen van Gaza' in Zeist (getuigenvangaza-zeist.nl).

Op zaterdag 24 januari vervolgen we, voor de derde keer, het voorlezen van de namen van de ruim 69.000 mensen die in Gaza zijn omgekomen. Dit na twee eerdere, bijzondere edities.

We vervolgen de lijst op het punt waar we eerder zijn geëindigd. Door hun namen hardop te lezen, staan we stil bij het feit dat het om mensen gaat, ieder met een eigen leven en verhaal.

De voorlezing vindt plaats in het centrum van Zeist. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

We zoeken voorlezers – meld je aan via aanmelden@getuigenvangaza-zeist.nl.

Na aanmelding ontvang je een datumprikker om een tijdsblok te kiezen.

Een tijdsblok bestaat uit 2 uur voorlezen, samen met 5 anderen. Het kost dus circa 2 uur van je tijd.

Iedereen is welkom om te komen luisteren of stil aanwezig te zijn, zonder vlaggen of spandoeken.

Samen geven we ruimte aan onmacht, menselijkheid en medeleven.

Mooi als je dit bericht wilt doorsturen. Meer info op: getuigenvangaza-zeist 

Zeister herdenking Holocaust zondag 25 januari

Programma:

13.30 uur: Inloop in de hal van het gemeentehuis. 14.00 uur: Start Holocaust herdenking in de hal van het gemeentehuis:

• Welkom door Jos Coumans, namens het Comité 4 en 5 mei Zeist. Muziek

• Toespraak door burgemeester Joyce Langenacker. Muziek •

Bijdrage van Geert Looyschelder, rector van het Jordan Montessori Lyceum Zeist Muziek

• Bijdrage van, Zoë Coppoolse en Bowien van Mierlo, leerlingen van het Jordan Montessori Lyceum Zeist Muziek

14.40 uur: Na de toespraken in het gemeentehuis volgt een stille tocht naar het Walkartpark naar het Joodse Monument

• Rabbijn Hannah Nathans spreekt het Kaddisj uit, ter nagedachtenis aan de overledenen.

• Bij het Joods monument worden kransen gelegd. Daarna 1 minuut stilte

• Hierna is er gelegenheid voor de deelnemers om zelf bloemen of een steentje te leggen bij het monument. 15.00 uur: Einde bijeenkomst.

De muzikale bijdragen aan het programma worden verzorgd door: het jongerenkoor van de Stichtse Vrije School Zeist onder leiding van Sven Boogert.

De tijdens de herdenking getoonde presentatie is van de hand van Mel Boas.

Dank en noodoproep Amandelhof

Mooi vrijwilligerswerk in Amandelhof – Dank en een noodoproep!

Allereerst willen wij graag onze grote dank uitspreken voor al het vrijwilligerswerk dat vanuit de verschillende wijkgemeenten in de woonzorgcentra wordt gedaan. Daar zijn wij bijzonder dankbaar voor, temeer omdat wij ons realiseren dat ook binnen de wijkgemeenten zelf veel vrijwilligers nodig zijn.

Juist dat besef maakt dat wij aarzelen om opnieuw een beroep te doen. Tegelijk zien wij dat het in deze tijd niet, of slechts met moeite, lukt om alle bewoners naar de kerkdiensten te begeleiden. Daarom voelen wij ons toch genoodzaakt deze oproep te doen.

Vrijwilligers voor de zondagse kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10.30 uur een kerkdienst in Amandelhof.

Vanaf 10.00 uur worden bewoners naar de zaal gebracht.

Om alle bewoners die dit willen de gelegenheid te geven om deze diensten bij te wonen, zijn we op zoek naar nieuwe helpende handen.

Je brengt bewoners naar de kerkzaal en ondersteunt hen tijdens de dienst, waar nodig. Na afloop help je bij een kort koffiemoment.

Het betekent een tijdsinvestering van 10.00 uur tot ongeveer 12.15 uur.

Hoewel het fijn is als je met enige regelmaat aanwezig bent, bepaal je zelf hoe vaak je wilt meedraaien. Er wordt een rooster gemaakt, zodat je van tevoren weet wanneer je verwacht wordt.

Wat je ontvangt? Je maakt kerkdiensten mee in een woonzorgcentrum —  een ervaring die vaak als bijzonder wordt beleefd. Daarnaast zul je zeker dankbaarheid zien op de gezichten van de bewoners die je begeleidt. Deze oproep betreft een noodoproep. Willen we alle bewoners de mogelijkheid geven om de kerkdiensten bij te wonen, dan is er echt hulp nodig.

Een Vrijwilliger in de pastorale commissie

Alle bewoners van Amandelhof die nog zelfstandig wonen, worden zes keer per jaar bezocht door leden van de pastorale commissie.

Vanwege het vertrek van één van de leden willen we dit waardevolle team graag versterken.

Als nieuwe vrijwilliger krijg je een deel van een gang onder je hoede en bezoek je deze bewoners ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze bezoeken wordt ook het blad Lichtspoor uitgedeeld, en met Pasen en Kerst een attentie.

Je kunt zelf kiezen wanneer je op bezoek gaat. Eén of twee keer per jaar verzorgt de geestelijk verzorger een toerustingsmoment voor de leden van de commissie.

Dit waardevolle bezoekwerk vraagt een tijdsinvestering van ongeveer zes dagdelen per jaar en levert betekenisvolle contactmomenten op met de mensen die je bezoekt.

Heel graag zien we reacties of tips tegemoet.

Een hartelijke groet,

Barendine Breevaart (vrijwilligerscoördinator)

tel. nr. 06-12746671

Maaike de Goei-Jansma (geestelijk verzorger)

tel. nr. 06-30125068

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Zondag Werelddiakonaat 1 februari: Aandacht voor kwetsbare mensen in Moldavië

In de afgelopen 4 jaar heeft de ZWO-commissie van Zeist-West met de gemeenteleden een KerkinActie project in Bangladesh gesteund. Zondag 1 februari willen we het nieuwe project dat we de komende vier jaar willen steunen aan u voorstellen in een dienst waarin ds. Greet van ’t Slot voorgaat en die de ZWO-commissie mee heeft voorbereid. Misschien heeft u er al over gelezen:

Kerk-in-Actie project “Kerk helpt kwetsbare mensen”

Door de grote werkloosheid en armoede in Moldavië kunnen veel gezinnen de touwtjes niet aan elkaar knopen. Een kwart van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen. Vooral in kleine dorpjes op het uitgestrekte platteland is de eenzaamheid groot. Daar komt bij dat in de communistische tijd, tot 1991, de staat alles bepaalde, zodat de mensen ook niet meer gewend zijn om naar elkaar om te zien.

Kerk in Actie-partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kleine kerken in het opzetten van hulpprogramma’s en diaconale initiatieven voor kwetsbare ouderen. Dat werk vindt plaats in in het noorden van Moldavië: een arm land met een groot hart. Moldavië ligt tussen Roemenië en Oekraïne in. Het arme Moldavië heeft het hoogste aantal vluchtelingen per inwoner heeft opgenomen (123.000 Oekrainers in sept 2024)! Die grote toestroom van vluchtelingen legt wel een aanzienlijke extra druk op de hulpbronnen en infrastructuur van het land, wat de ondersteuninging aan de eigen bevolking ondermijnt. 

In de dienst van 1 februari vertellen we u graag meer over het project!

Wake Zeist 1 februari 2026

De 1e zondag van de maand staan we stil

Bij vreemdelingendetentie.

Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Bij honderden kinderen die elke dag in angst en onzekerheid leven. Deze kinderen wonen al langer dan vijf jaar in Nederland. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Maar hoe Nederlands deze kinderen zich in hun hoofd en hart ook voelen, ze hebben nog steeds geen verblijfsvergunning die hen het recht geeft om hier te mogen blijven.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem licht mee Neem bloemen mee.

Zondag 1 februari, om 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A'foort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

Bloemen

Op zondag 18 januari waren er geen bloemen, omdat de  Gebedsweek voor de Eenheid werd gestart met een gezamenlijke viering in de Oosterkerk.  

Meeleven - stuur een kaartje

Liesbeth Hubert is sinds 6 januari tijdelijk opgenomen in Bovenwegen vanwege haar gezondheid. Het zou fijn zijn, als teken van meeleven, haar een kaartje te sturen naar: Heideweg 2  kamer 209 , postcode 3708 AT Zeist.

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

