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Vieringen

Zondag 15 februari

Zondag gaat ds Fride Bonda voor en zal in de viering aandacht besteed worden aan de foto's en teksten van Evelyn Noltus en Hans Neecke die in de Ontmoetingsruimte hangen.

Psalmen van nu

Een vrouw vertelde me eens dat ze na het overlijden van haar man volkomen de kluts kwijt was. Ze doolde door haar huis en in de nacht lag ze wakker. ‘En dan zing ik een psalm’ zei ze in haar verlorenheid.

‘Wanneer ik wakend in de nacht

mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,

dan mag ik weer uw goedheid proeven;

uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.

Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,             

zing ik mij van mijn zorgen vrij.

Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,

door uw hand word ik vastgehouden.’

De woorden hielden haar vast, gaven iets van een anker in haar woelende geest, hoop dat haar desolaatheid voorbij zou gaan.

Psalmen zijn voor zeer velen in de lange christelijke traditie een anker geweest. Mijn vader vond het belangrijk dat wij, zijn kinderen, enkele psalmen uit het hoofd leerden, voor het geval we ooit vervolgd zouden worden. Deze dingen gebeurden immers in de wereld. Met veel dramatiek zegden we de psalmen op, na het eten. ‘Héere, wend ons lot, als béken in het zuiderland. Wie met tránen zaaien, zullen met gejuích maaien!’

We wisten niet wat we allemaal zeiden. De woorden bleven tekens. In zijn ijver vergat mijn vader te vertellen wat de betekenis van de psalmen voor hem was.

Psalmen hebben voor mij kleur en betekenis gekregen door verhalen, zoals de verdrietige vrouw mij toevertrouwde. Daardoor ging ik anders lezen, kon ik de kerkelijke taal loslaten en de taal van het hart proeven, waaruit ooit deze poëzie ontstaan is.

In het Kerkelijk Centrum is momenteel een expositie van psalmen.

Hans van Neecke en Evelyn Noltus hebben enkele teksten expressie gegeven in Beeld en Woord. Zondag komen ze erover vertellen in de kerkdienst.

Ik zie hun project als een uitnodiging aan de kijker en lezer om eens een psalm ter hand te nemen of te luisteren naar op muziek gezette psalmen van Mendelsohn of Bach of andere componisten. Wat doet het met je?  Welke beelden en woorden worden bij jou wakker geroepen. Wie weet, groeit er inspiratie in je en worden de oude woorden taal van jouw hart.

Fride Bonda

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie  

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Onderhoud KC

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Oecumenische Aswoensdagviering

en Avondgebed in Kerkelijk Centrum Zeist-West

Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruisje. In deze bijzondere viering op 18 februari zijn ds. Fride Bonda en Fred Kelder de voorgangers.

Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed. Voorgangers uit PG Zeist-West, Parochie van de Heilige Familie, Doopsgezinde Gemeente Zeist, Evangelische Broedergemeente, Nederlandse Gereformeerde Kerk  en Oud-Katholieke Kerk werken eraan mee.

Als thema hebben we gekozen: ‘De graankorrel die moet sterven’. En als subthema’s een aantal stadia uit de kruisweg.

Het avondgebed wordt gehouden op woensdag 25 februari, 4, 11, 18 en 25  maart.

1 april is het laatste avondgebed met een moment van inkeer en bemoediging / Boeteviering. Voorgangers: ds. Ellen de Boom en Marja van der Horst.

Arie Boers verzorgt de muziek in alle vieringen. Een zanggroep ondersteunt de zang.

Alle vieringen beginnen om 19.15 uur.

Iedereen die zich deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte welkom in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 3302

DIGITALE VEERTIGDAGENKALENDER

De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. We willen deze ook dit jaar weer uitgeven. We sluiten aan bij het thema van het avondgebed in Zeist-West, ‘De graankorrel die moet sterven’.

U kunt u voor deze kalender aanmelden via deze link.

(lukt dat niet, stuur dan een mail naar veertigdagenzeist@gmail.com)

Als u de veertigdagenkalender eerder hebt ontvangen hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Activiteiten

We gaan weer naar Kampen!

Binnenkort gaan we nog een paar keer naar Kampen.

Datum: donderdag 19 februari van 14-16 uur

            dinsdag 17 maart van 12-14 uur

Nadere inventarisatie en informatie volgt.

Je kunt je aanmelden bij Jeannette van Andel, email: je.andel@wxs.nl   tel. 0306955221

Van harte uitgenodigd voor het eerst of voor de zoveelste keer mee te gaan.

Mede namens Nannie en Arie Boers,

Jeannette van Andel

Activiteiten Ontmoetingsgroep in maart

Schilderen

De schildergroep komt weer bij elkaar om een lied te schilderen. Wie mee wil doen is welkom!

De eerste schilderbijeenkomst is op donderdagmiddag 5 maart in het KC (ruimte consistorie 1).

We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 16.00 uur.

De tweede schildermiddag spreken we samen af op 5 maart, maar zal weer op een donderdagmiddag zijn.

Spelletjes

De jaarlijkse spelletjesmiddag is dit jaar op zondagmiddag 15 maart in het KC (ruimte inloophuis).

Welkom aan iedereen die het leuk vindt om (bord)spellen te spelen. Neem zelf een spel mee.

We beginnen om 14.00 uur en rond 16.00 uur stoppen we.

Wandelend in gesprek

Op zondag 22 maart organiseren we “Wandelend in gesprek”.

Na de viering en een kop koffie gaan we met een thema of een vraag op pad. De planning is om kort (20 min) heen te wandelen. Dan wisselen van gesprekspartner en 20 min terug. Zet de datum vast in je agenda.

Voor het schilderen en de spelletjesmiddag horen we graag wie meedoet.

Opgeven via nannieboers@casema.nl  

Interkerkelijk Volleybaltoernooi 11 april

Beste allen,

Namens Sola Gratia nodigen we jullie van harte uit voor het interkerkelijk volleybaltoernooi 2026! We hopen dat jullie als kerkenraad of gemeenteleden (weer) een enthousiast team kunnen samenstellen om deel te nemen aan deze sportieve en gezellige avond.

Datum en locatie

Op zaterdagavond 11 april 2026 vindt het Sola Gratia volleybaltoernooi plaats bij sporthal Dijnselburg. De exacte aanvangstijden worden nog bekendgemaakt. We denken aan rond 19.30 beginnen, zodat we uiterlijk om 23.00u de prijsuitreiking kunnen doen. 

Voor wie?

Het toernooi is een mooie gelegenheid om het op te nemen tegen andere teams, waaronder:

· Gemeenteleden en kerkenraden van verschillende kerken

· Jongeren en ouderen

· Mannen en vrouwen

· Teams van Sola Gratia en oud-leden

Vorig jaar ging de wisselbeker naar Team Husj van de Wittenberg. Zal de beker daar blijven, of verovert een ander team hem dit jaar? De uitdaging ligt bij jullie!

Aanmelden

Heb je zin in een sportieve, gezellige en verbindende avond? Meld je dan snel met je team aan via dit formulier. 

We hanteren een maximum van 20 teams, dus zorg dat je er op tijd bij bent. Om een goed overzicht te krijgen, ontvangen we jullie aanmeldingen graag uiterlijk begin maart 2026.

Stel per team een teamcaptain aan die het aanspreekpunt is voor ons en de scheidsrechter regelt voor bij andere wedstrijden. 

Bijdrage

Door de groei van dit fantastische toernooi komen er extra kosten bij kijken. Een vrijwillige bijdrage stellen wij daarom zeer op prijs. Met deze bijdrage kunnen wij het volleybaltoernooi nu én in de toekomst blijven organiseren.

Wie dat wil, kan de bijdrage vooraf overmaken via onderstaand rekeningnummer. Tijdens het toernooi zijn daarnaast ook QR-codes aanwezig om ter plekke een bijdrage te doen.

IBAN: NL 53 RABO 0373 7478 61

T.n.v.: CvK Prot. Gem. Zeist Sola Gratia

Heb je vragen? Aarzel niet om ons te mailen!

Hartelijke groet, 

Namens Sola Gratia,

Hugo, Margje, Robin en Simon, 
Agenda

· Zondag 15 februari, 10.00-11.30 uur, KC Zeist-West, mevr. ds. Fride Bonda,

· Zondag 15 februari, 18.45-19.30 uur, Wake voor vrede en recht, Pauw van Wieldrechtlaan 29A

· Woensdag 18 februari, Aswoensdag, 19.15-20.15 uur, KC Zeist-West, Oecumenische viering met parochie, mevr. ds. Fride Bonda en Fred Kelder

· Donderdag 19 februari, 14.00-16.00 uur, Kerkasiel Kampen

· Zaterdag 21 februari, 10.00-15.00 uur, Garage-sale van de voedselbank, Kwikstaartlaan 44

· Zondag 22 februari, 10.00 -11.30 uur, KC Zeist-West, 1e zondag 40 dagen tijd, mevr. ds. Fride Bonda

· Zondag 22 februari, 10.00 -11.30 uur, Oecumenische Friese Dienst, ds. Yko van der Goot, Doopsgezinde Gemeente, Pauw van Wieldrechtlaan 29A

 Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Goed om te weten

Tineke langer afwezig

Onze wijkpredikant ds. Tineke Dronkert kampt al geruime tijd met gezondheidsproblemen. In het najaar heeft ze haar taken volledig neergelegd in de hoop en verwachting dat ze begin dit jaar weer langzamerhand aan de slag zou kunnen. Helaas is dat niet het geval. Haar herstel verloopt moeizaam: ze heeft nog steeds zeer weinig energie en kan weinig ondernemen. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat ze in de komende zes maanden haar werkzaamheden kan hervatten.

Om de continuïteit te waarborgen, zijn we in gesprek met ds. Fride Bonda over verlenging van haar termijn als waarnemend predikant. Ook de Protestantse Gemeente Zeist moet hiervoor toestemming verlenen. We hopen daarover spoedig duidelijkheid te kunnen geven.

Het uitblijven van herstel en de onzekerheid over haar gezondheid zijn voor Tineke ontzettend zwaar. De betrokkenheid en het medeleven vanuit de wijkgemeente betekenen veel voor haar en geven haar steun in deze moeilijke tijd.

We wensen Tineke veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Ze blijft in onze gedachten en we hopen en bidden voor kracht en herstel voor haar en haar familie.

Namens de wijkkerkenraad,

Jeroen Zomerplaag, voorzitter 

Vacature ouderling-kerkrentmeester

Door de verhuizing van Nicolette van de Kuilen is er eerder dan gedacht een vacature voor ouderling-kerkrentmeester ontstaan. De drie ouderling-kerkrentmeesters beheren samen het gebouw en de financiën van onze wijkgemeente. Ze stellen de begroting op, organiseren de Actie Kerkbalans en sluiten contracten met huurders van ons kerkgebouw. Zij worden ondersteund door twee kerkrentmeesters, die de uitvoerende beheertaken van het Kerkelijk Centrum voor hun rekening nemen. Daarnaast hopen we binnenkort een derde kerkrentmeester te benoemen die de rol van penningmeester op zich neemt.

Je staat er niet alleen voor; we opereren in een leuk team van wijkkerkrentmeesters. De wijkkerkrentmeesters komen circa 8 keer per jaar bij elkaar om de financiën en het beheer met elkaar te bespreken en de taken te verdelen. Daarnaast ben je lid van de wijkkerkenraad en denk en beslis je mee over het beleid en bestuur van onze wijkgemeente. De wijkkerkenraad komt eveneens 8 keer per jaar bij elkaar.

De ouderling-kerkrentmeesters van Zeist-West staan ook in verbinding met de andere wijken van de Protestantse Gemeente Zeist (PGZ). Het is belangrijk dat we meepraten over de besteding van de gemeenschappelijke financiën van de wijken. Twee maal per jaar is er overleg met alle ouderling-kerkrentmeesters over de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe jaar. Daarnaast is elke wijk vertegenwoordigd in het college van kerkrentmeesters van de PGZ. Vanuit onze wijk is Jelmer onze vertegenwoordiger.

We zoeken iemand die graag mee wil denken over het (financieel) beleid van de wijkgemeente. Je hoeft geen administratieve taken uit te voeren of de boekhouding te doen, daar zorgt het kerkelijk bureau voor. Maar affiniteit met de financiële en beheersmatige aspecten van de kerk is wel gewenst. Ook moet je bereid zijn om regelmatig (’s avonds) te vergaderen. Je werkt graag samen met anderen, staat in het hart van de gemeente en hebt een stem in veel zaken die belangrijk zijn voor onze wijk.

Heb je interesse en wil je graag meer weten? Neem dan met een van ons contact op.

Jan Stafleu en Jelmer Martens (ouderling-kerkrentmeesters)

Gerard van Heiningen en Ben van de Puttelaar (kerkrentmeesters)

Uit de kerkenraad van 21 januari 2026

· Een hartelijk welkom aan Erik Simmelink, die zijn rol als scriba op zich neemt

· De speciale gast in deze vergadering is de Diaconie voor toelichting op de jaarplannen. Een jaarplan van de diaconie is nooit helemaal klaar, een thema als aandacht voor armoede loopt altijd door. Om armoede op het spoor te komen en hulp te kunnen bieden is het opbouwen van een goede relatie een voorwaarde. De diaconie heeft zich daarop gericht en onderzoekt hoe we hier binnen de gemeente een vervolg aan kunnen geven. De diaconie wil de zichtbaarheid ook vergroten door in de nieuwsbrief na het vaststellen van de jaarrekening bekend te maken wat de diaconie structureel al gedaan heeft. Er wordt nog gezocht naar een derde diaken

· De ZWO-commissie heeft een voorstel gedaan voor het aanleggen van een geveltuin bij één van de muren van het Kerkelijk Centrum. De KR vint het aanleggen van een geveltuin een goed idee en heeft geen bezwaren mits er een goed beleids- en onderhoudsplan ligt.

· Er is besloten om bij gedachtenismomenten voortaan in principe het lied 26 uit ‘Zangen van zoeken en zien’ te gaan gebruiken in plaats van lied 961.

· Voor de zomervieringen samen met de NoorderLichtgemeente zijn nieuwe afspraken gemaakt over de organisatie en verantwoordelijkheden.

Gezocht: distributeur voor Opgang

De redactie van Opgang zoekt een nieuwe distributeur voor het rondbrengen van de stapels Opgang in het centrum (rond de Nieuwe Kerk).

Aan de wijkredacties werd gevraagd of wij iemand weten en of we een oproepje wilden doen in de nieuwsbrieven.

Het is te doen zonder auto, de stapels passen in 2 fietstassen! 

Opgeven bij het Kerkelijk Bureau.

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (06-83010486). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Bloemen

De bloemen van zondag 8 februari zijn met onze hartelijke groeten naar Mieke en Lo van Yperen gegaan. Beiden kampen met gezondheidsproblemen en met deze bloemen willen wij hen een hart onder de riem steken.

Bedankje

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen uit de kerk, dat wij afgelopen zondag mochten ontvangen. Helaas kan Lo er niet genieten, hij is die morgen opgenomen op de HIC ouderenzorg van Altrecht, het ging thuis helaas niet langer. Maar ik geniet er zeker van!

Hartelijke groet, Mieke van Yperen

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur. Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

