De mensen van voorbij.

De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar

aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
z1j blijven met ons leven.
De mensen van voorbi]
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in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

tekst: Hanna Lam

Strijdbaar tot het einde, mijn fantastische vader, schoonvader,
wijze opa, broer, zwager en huisgenoot

Peter Dick Witteveen

 Den Helder, 15 oktober 1938 T Zeist, 29 juni 2025
Gehuwd geweest met Henny 1 2019

José en Wijnand
Marieke, Mick
Thomas, Carmen en Daniél

Tineke

en verdere familie

Peter is overgebracht naar uitvaartcentrum Den en Rust in Bilthoven.
Bezoek graag in overleg.

Wij nodigen u uit om met ons afscheid te nemen op dinsdag 8 juli
om 10:00 uur in de aula van begraafplaats Zeister Bosrust,
Woudenbergseweg 46 te Zeist. Na de dienst begeleiden wij Peter naar
zijn laatste rustplaats bij Henny op de naastgelegen begraafplaats.

Aansluitend ontmoeten wij u graag in het Grand Café op de

begraafplaats, waar ook gelegenheid is tot condoleren.

Correspondentieadres:
De la Reylaan 44, 3707 TM Zeist
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