
  

  

      

               
                 

 
                    “Een nieuw begin”

              Oecumenische Viering 
              Nieuwjaarsdag 2026

              Kerkelijk Centrum Zeist-West

     

              Voorgangers:  Ellen de Boom
                                   Marja van de Horst
              Orgel:            Jaap Bouwman



Stilte

De kaarsen worden aangestoken

Wilt u gaan staan?
 
Openingslied:   LB 500: 1,2,3,4
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2. Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

3. Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.

4. Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.
 
Welkom

u mag weer gaan zitten

Moment van inkeer

V. Heer, Gij kijkt uit naar een volk 
van ootmoedige mensen, 
die gerechtigheid zoeken 
en uw Naam hoog houden,
ontferm u over ons.
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A. Heer, ontferm U over ons.

V. Christus, Gij roept de kleinen 
tot grote daden van liefde 
en barmhartigheid,
ontferm U over ons.

A. Christus, ontferm U over ons.

V. Heer, Gij prijst zalig
iedere mens die leeft vanuit zijn hart
en eerlijk uw weg gaat,
ontferm U over ons.

A. Heer, ontferm U over oons

V. Moge de goede God 
zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven.

A. Amen.

Gebed
           

Zingen: LB 487/ GvL 436: 1,2,3      
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2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

          

3. Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Schriftlezing:  Numeri 6:22-27

Zingen: LB 809 / GvL 409
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Schriftlezing: Lucas 19: 1-10

Overweging

Stilte

Muziek

Zingen: LB 527: 1,2,3,4,5
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2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Gebeden

intenties      stil gebed

we gaan staan 

Slotlied/ Zegenbede 
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We gaan nog even zitten om te luisteren naar
muziek

De kaarsen worden gedoofd
                                                                              


