Protestantse Wijkgemeente Zeist-West

Viering op zondag 26 april 2025
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De bel - teken om te verstillen
Binnenkomst ambtsdragers

om te beginnen
- Welkom
- Kaarsen op de tafel aangestoken
allen staan
- Openingstekst
0. Ons begin is het licht van Gods Aangezicht
Dat weerspiegelt in ons bestaan,
Dat leven wakker roept uit de chaos
Dat aan het licht brengt wat verborgen is.
Moge dit licht ons brengen tot vrede en
verbondenheid.
a. Laten we ons raken door dit licht
- Openingslied: 275: 12, 3,4, 5
- Groet

v. Vrede Gods moge met u zijn en met de
wereld

a. Vrede Gods ook met u
allen zitten

- Inkeer stilte gebed
- 925 Wek mijn zachtheid weer (3x)

rond het woord

- Lujza vertelt over haar belevingen en
werk rond dementie

- muziek - Psalm 139 (tekst: Andries
Govaart) Het is goed zoals je bent

- Gedicht Hein Stufkens;
- Lied: 928 : 1
- Psalm 131 (Huub Oosterhuis, Psalmen
vrij)
- Lied 928: 1,2,3
- Overweging
stilte

Geluid Piet Jan Keijmel
Streaming Dennis Kruijsse
Organist Jaap Bouwman
Lector Hugo Albers

BHV Tjallie van der Kooi
EHBO Wimke van Noord
Bloemen Dini Ringelberg

- muziek — Psalm 13 (tekst Andries
Govaart) Hoe lang nog God?

rond de tafel

- Gebeden
Voorbede
Stil gebed

Onze Vader in de hemel

laat uw naam geheiligd worden

laat uw rijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel

Geef ons vandaag

het brood dat wij nodig hebben

Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was

en breng ons niet in beproeving

maar red ons uit de greep van het kwaad
Want van u is het koningschap, de macht
En de majesteit, in eeuwigheid

Amen

- Het leven van de gemeente
Mededelingen

- Collecte en muziek

- Slotlied: 221 1,2 Zo vriendelijk en veilig
als het licht

- Zegen, afgesloten met lied 221:3

Ambtsdragers verlaten als eersten de zaal



