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Advent

In deze Nieuwsbrief leest u twee stukjes van mijn hand. Het eerste had ik vorige week naar een verkeerd emailadres gestuurd en werd daardoor niet geplaatst. Nu komt er een klein stukje bij over de adventskrans.

Sinds twee maanden neem ik het predikantschap waar van Tineke Dronkert. Waarnemen vind ik een mooier woord dan vervangen of dan ambulant-predikant zijn. Ik neem werkzaamheden van Tineke waar, ik neem waar wat er in de gemeenschap van Zeist-West gebeurt (‘hoe doen ze het hier?’) én ik neem mezelf waar: wat doet deze tijd in Zeist-West met mij?

Eén ding is echt anders voor mij: ik ga veel vaker voor. Het is lang geleden dat ik 2x in de maand een overweging schreef en een viering voorbereidde. Deze decembermaand zijn er zelfs vier vieringen, als ik de adventsmiddag meetel.  Ik zag al gauw een voordeel: ik kan heel veel meer mooie adventsliederen uitkiezen voor al die vieringen.

Met de andere voorgangers heb ik afgesproken dat we visioenen van Jesaja lezen. Een visioen is een beeld van verlangen naar betere tijden, omdat de tijden waarin ze geschreven werden donker of dreigend waren. Vanuit het donker uitkijken naar licht. Zo kun je naar advent kijken. In de korter wordende dagen is het net alsof we op de zondagen het donker compenseren met het aansteken van de kaarsen: iedere week een lichtje meer. Naarmate het buiten donkerder wordt, wordt het binnen lichter. Totdat het Licht in de wereld komt met de geboorte van het kind Jezus, Licht uit Licht, Licht van God.

Ik wens jullie een goede advent toe.

Fride Bonda

(Waarnemend predikant)

Adventskrans

Toen ik vorige week voorging in KC Zeist-West zag ik tot mijn verrassing een grote adventskrans in de kerk hangen. Een eerste kaars brandde vanwege de eerste zondag van advent.

Laatst las ik ergens dat de oorsprong van de adventskrans te vinden is in een oud gebruik van de Germanen. Voor hen was de tijd dat van de winterzonnewende op 21 december, als de zon een paar dagen stilstaat,  een heilig feest. Omdat de zon ‘rustte’, moest ook de mens een aantal dagen het werk laten rusten. Er mochten bijvoorbeeld geen wagens rijden en geen spinnewiel draaien. Om deze rust te symboliseren werd een groot wagenwiel, versierd met dennengroen, opgehangen, dan was men er zeker van dat de wagen een paar dagen niet kon rijden!

Zelf houd ik ervan om een adventskrans te maken. Toen onze kinderen nog klein waren vond ik het een mooie symboliek om uit te leggen dat je in donkere tijden licht kunt laten schijnen en dat één lichtje langzaam meer wordt als je het deelt. Met als hoogtepunt een kerstnachtviering waar kaarsjes gedeeld (mogen) worden.

Nu zijn we jaren verder en de jongens stukken ouder en hun betrokkenheid bij het maken van de adventskrans is gebleven. Het vermeerderden van licht blijft een mooie en sterke symboliek, maar dat deze versiering een oude geschiedenis heeft, geeft nog een betekenislaag erbij: de tijd van deze donkere dagen is ook een tijd om te vertragen.

Een oude Ierse tekst wijst een weg hoe je kunt vertragen, met andere woorden hoe je tijd kunt nemen voor bepaalde zaken:

Neem de tijd om te denken,

het is een bron van kracht.

Neem de tijd om te lezen,

het is de grondslag van wijsheid.

Neem de tijd om te spelen,

het is het geheim van de eeuwige jeugd

Neem de tijd om stil te zijn,

het is de weg naar je bron.

Neem de tijd om te lachen,

het is de muziek van de ziel.

Neem de tijd om vriendelijk te zijn,

het is de weg naar geluk.

Neem de tijd om te dromen,

het is de weg naar de toekomst.

Neem de tijd om te bidden,

het is de grootste kracht op aarde.

Fride Bonda

waanemend predikant

Vieringen

Zondag 7 december

Zondag is het tweede advent. Voorganger is ds. Marian van Giezen. De lezingen zijn: Jesaja 11, 1 – 10 (vertaling Nico ter Linden) en  Matteus 3, 1 - 12.

Kinderkerk

Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Jesaja had ook gedroomd. “Luister beste mensen” zegt hij.

”Ik droomde over een omgehakte boom. Ik dacht dat de boom dood was. Maar toen ik goed keek groeide er toch weer een mooi groen takje, dat groter en groter werd”.

Jesaja vertelt verder: Zo zal het ook gaan met ons koningshuis. De oude koning zal dood gaan. En dan denk je misschien: nu hebben we geen koning meer.

Maar dan zal er een nieuwe, heel bijzondere koning komen.

Als deze koning is gekomen worden er geen slechte dingen meer gedaan door de mensen, en zelfs de dieren zullen elkaar niet meer opvreten.

Jesaja droomt over een prachtige wereld waarin alles is zoals God het bedoelt, waarin de goede Koning regeert.

Eens gaat de droom in vervulling.

Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Zondag is er kinderkerk, dan gaan we verder met dromen…… en koningen,  

Hennie

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie - ZWO Soedan

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Missionair werk - Jonge generaties

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

1e collecte: Noodhulpcollecte Soedan

De situatie in Sudan is schrijnend. In verschillende gebieden is een hongersnood uitgeroepen. Dat betekent dat mensen letterlijk dreigen om te komen van de honger. Een team van Zoa in Sudan is ter plaatse om levensreddende hulp te bieden.

Recent werd de stad El Fasher ingenomen door rebellen. Tienduizenden burgers werden daarbij vermoord en duizenden anderen - die dat nog konden - sloegen op de vlucht. De vluchtelingen worden opgevangen in de regio. Maar het leven in de vluchtelingenkampen is zwaar. Er is veel te weinig voedsel en de voorzieningen zijn slecht. Met uw hulp kunnen kan er voedsel, water en onderdak aangeboden worden aan gezinnen in Sudan. Helpt u de getroffen gezinnen?

De diaconie zal de eerste rondgang van zondag 7 december bestemmen voor een noodhulpcollecte voor Soedan.

Het is ook mogelijk om uw gift per bank over te maken: NL96INGB  0663 9114 94 Diaconie Protestantse Gemeente Zeist onder vermelding van Soedan.

De opbrengst zal door de diaconie ruimhartig worden afgerond en worden overgemaakt naar ZOA. We vragen jullie gebed voor de situatie in Soedan en hopen op een mooie opbrengst.

3e collecte: Missionair werk - Jonge generaties

Met de KerstChallenge beleven jongeren het kerstverhaal in de vorm van een spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. Ook diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren kruipen in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Ze doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten.

Diaconale collectes in adventstijd

In de adventsperiode hebben alle derde collectes in de vieringen een diaconaal doel. Dat was ook het geval in de 40-dagentijd. Dit gaat niet ten koste van de doelen van de derde collecte voor de kerkrentmeesters. Dit wordt op de andere zondagen gecompenseerd.

Activiteiten

Agenda

· Zondag 7 december, 10.00 uur, KC: Zondagse viering 2e Advent, voorganger ds. Marian van Giezen, Houten, kinderkerk

· Zondag 7 december, 16.30 -17.30 uur, Wake Zeist

· Richelleweg 13, Soesterberg

· Woensdag 10 december, 15.00 – 18.30 uur, KC, Adventsviering ouderen,

· Zaterdag 13 december, 15.00 - 17.00 uur, Repaircafé Hernhutterster

· Museum het Hernhutterhuis, Lageweg 27

· Zondag 14 december, 10.00 uur. KC: Zondagse viering Schrift en Tafel,

· 3e Advent, voorganger ds. Fride Bonda, Kinderkerk

· Zondag 14 december, 19.00 uur, Nieuwe Kerk, Boulevard 2A

· Kerstzang voor iedereen

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel 

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Wake 7 december

Deze 1e zondag van de maand staan we stil

Bij vreemdelingendetentie.

Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Er waait een hardvochtige wind door ons land, door ons kabinet en parlement.

Het is de maand van de hoop en van vol verwachting klopt ons hart.

De 241ste.  Met weer een verdrietig jubileum : 1 jaar Kerkasiel Kampen.

Een wake van alles lijkt duister, verdriet, schaamte, troost, licht en we shall overcome.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem licht mee, Neem bloemen mee.

Zondag 7 december , om 16.30 uur

Vreemdelingen Detentie Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A 28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A'foort – Zeist

Spreek je uit tegen strafbaarstelling van mensen zonder verblijfspapieren

Zaterdag 15 november was ik op de werkdag Vluchtelingenwerk van de Raad van Kerken Nederland, die samen met Kerk in Actie georganiseerd werd.

Er waren prima bijdragen van ds. Martijn van Leerdam, directeur van de Pauluskerk en van Samuel Lee ("Naast zijn werk als migrantenpastor en docent op de Vrije Universiteit heeft Samuel ook de Foundation Academy opgericht. Hier wordt academisch onderwijs aangeboden voor kansarme mensen¨). Daarnaast verschillende informatieve en inspirerende workshops.

Er werd een oproep gedaan om kaarten (met de tekst ‘Voor menselijkheid / Tegen strafbaarstelling’) mee te nemen en te verspreiden.

De bedoeling is dat mensen een kaart invullen en opsturen, eventueel met een eigen boodschap. Ook kan een naam van een van de senatoren worden ingevuld. Er is een instructiepapier bij ( o.a. met namen van senatoren), waarop ook het motief voor deze actie staat: "tijdens de feestdagen willen we senatoren laten weten dat we het niet eens zijn met de nieuwe asielwetten (strafbaar stellen van mensen zonder verblijfspapieren). De Eerste Kamer behandelt momenteel de asielwetten.

Iedereen die dat wil, kan in december een kaart aan een senator schrijven met een nieuwjaarswens.

Kaarten en instructies liggen in de ontmoetingsruimte.

Kaarten kun bij mij ingeleverd worden of direct naar de Eerste Kamer worden gestuurd (adres staat op de kaart).

Zie ook: www.stopdeasielwetten.nl 

Jeannette van Andel,

email : je.andel@wxs.nl, tel. 0306955221

We gaan weer naar Kampen

Het is helaas nog steeds nodig, het kerkasiel in Kampen. Wel is het mooi dat bijna alle dagen (overdag) in december al volgeboekt zijn.

Wij hebben ons nu aangemeld voor dinsdag 30 december van 16-18 uur.

Als je mee wilt meld je dan bij Jeannette van Andel  (email: je.andel@wxs.nl; tel. 0306955221).

We hopen weer met een grote groep te kunnen gaan.

Nadere info, vraag om input en auto-indeling volgen later.

Jeannette van Andel, mede namens Ellen de Boom en Jaap Bouwman

Omzien in adventstijd

In de adventstijd willen wij als geloofsgemeenschap extra aandacht geven aan ouderen en mensen, die, om welke reden dan ook, een moeilijk jaar hebben. Ambtsdragers en leden van de bezoekgroep ouderen gaan hen in deze periode bezoeken en een attentie brengen.

Als het gaat om mensen, die een moeilijk jaar hebben, weten wij niet alles. Wij hebben alle gemeenteleden nodig, die de oren en ogen van de gemeente vormen.

Als u iemand kent, die hiervoor in aanmerking komt, wilt u dat dan met redenen melden via e-mail diaconie@pknzeistwest.nl. Uiteraard zullen wij alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Al vast hartelijk dank!

Diaconie en Pastoraat

Bloemen

De bloemen van zondag 30 november zijn gegaan naar fam. van Limpt. Zij zijn begin november naar Spathodea verhuisd en zijn er erg blij mee.

We wensen ze een goede tijd daar.

Bloemen wegbrengen

Zondag 7 december na de viering zit Jannie van Beest in de ontmoetingsruimte om namen te noteren van mensen die bloemen willen wegbrengen.

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

