Protestantse Wijkgemeente PKN Zeist-West

Nieuwsbrief 784 - 26 oktober 2025

Vieringen

Wintertijd - Een uurtje langer slapen 

Dit weekend gaan we weer de wintertijd in. De klok gaat een uurtje terug. Dus u kunt iets langer blijven slapen en toch op tijd in de kerk zijn.

Zondag 26 oktober

Bij de dienst

Deze zondag vieren we schrift en tafel. Voorganger is ds Fride Bonda, Amersfoort 

We lezen uit Genesis 32

Er is geen kinderkerk.

Kinderkerk

Deze week is er geen kinderkerk. In de kerk wordt gelezen uit Genesis 32. In deze bijbeltekst gaat het over Jakob die een bijzondere ontmoeting heeft die hij nooit meer vergeet. De kinderen krijgen via de app Bijbel Basics toegestuurd gekregen waarin het verhaal wordt geteld. Ook zit er een rebus bij.

Coby

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie - ZWO

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Najaarszendingscollecte

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Derde collecte zondag 26 oktober

Najaarszendingscollecte Kerk in Actie

Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd vanuit de overheid, maar blijven toch manieren zoeken om Gods liefde te laten zien. Ze helpen ouderen en zieken, maar richten zich ook steeds meer op jongeren, die worstelen met psychische problemen. Veel jongeren voelen een enorme druk om te presteren in een samenleving, die draait om status en succes. Dat leidt tot angst, depressie en zelfs tot een stijgend aantal zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie vaak bevrijdend. Het laat zien, dat je niet altijd hoeft te presteren, maar mag zijn wie je bent. Kerk in Actie ondersteunt een trainingsprogramma, waarbij kerk- en jeugdleiders getraind worden, om jongeren te ondersteunen bij mentale problemen en traumaverwerking.

Activiteiten

Lichtje branden

Op zaterdagmiddag 1 november willen we graag iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, de gelegenheid bieden om een lichtje op te steken en even stil te staan bij het verlies van een geliefde. Daarvoor is het Kerkelijk Centrum in De Clomp geopend van 15- 17 uur.

U kunt gewoon binnenlopen. Van harte welkom!

Hulp

Het zou fijn zijn als er een paar mensen mee willen helpen onze gasten te ontvangen en zonodig te begeleiden. Je kunt je aanmelden bij Hugo Albers (06 22 97 60 44)

Wake Zeist 2 november 2025

Op 2 november is het precies 20 jaar sinds de eerste wake.

Toen kwamen 110 overlevenden van de schipholbrand naar vreemdelingendetentie Zeist.

In die tijd bleken kinderen met hun ouders weken en maanden vast te zitten in gewone cellen. Daar is gelukkig verbetering in gekomen. De opvang is vriendelijker geworden en de termijn beperkt tot 2 weken, in principe.Wij geven aandacht aan die geschiedenis , maar ook herdenken wij de doden onder mensen op de vlucht.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Neem licht mee.

Zondag 2 november vanaf 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A'foort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

In gesprek over het oorlogsgeweld Israël – Palestijnse bevolking

Binnen de PKN en dichterbij ook binnen Zeist-West, is er sprake van verbondenheid met het Joodse volk, met het land en met de staat Israël. Tevens weten wij ons als kerk verbonden met Palestijnse christenen, (en vanuit diaconaal oogpunt) met het hele Palestijnse volk. 

Twee werelden die de laatste jaren diametraal tegenover elkaar zijn komen te staan. Dat roept soms heftige emoties op: verwarring, boosheid, afschuw etc. Emoties die ook een uitweg zoeken.

In onze kerk-app is hierover al te lezen geweest. Omdat wij als kerkenraad dat niet het juiste medium vinden om hierover te communiceren, organiseren we op dinsdag 4 november een gespreksavond.

Programma

We willen op dinsdagavond 4 november beginnen met een paar korte inleidingen, waarbij een persoonlijke visie wordt verwoord. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren rond de centrale vraag: ‘Wat heeft het conflict met ieder van ons gedaan?’

Het gaat er niet om elkaar te overtuigen. Aan het eind van de avond willen we bekijken wat we elkaar kunnen meegeven.

De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit. Je hoeft je niet aan te melden.

Dinsdag 4 november 20.00 uur

Kerkelijk Centrum

Nieuwe expositie in ontmoetingsruimte

Ode aan de ouderdom en De magie van het (on)gewone

Expositie van Daniëla Postma

Een aantal maanden geleden werd mij gevraagd of ik een expositie wilde houden in het kerkelijk centrum. Na enige aarzeling zei ik ja. Als vormgever ben ik voortdurend bezig met plaatjes en bewerk zowel foto’s als afbeeldingen. En als amateurfotograaf maak ik graag foto’s. Toch zie ik mezelf allesbehalve als kunstenaar of artiest.

Werken met AI (3) Betaal jij de rekening?

 Sinds 14 september hangen 20 afbeeldingen van mij  op een expositie in ons kerkelijk centrum in Zeist-West, gemaakt met AI. In een paar berichtjes ben ik al ingegaan op de mogelijke gevolgen van steeds vaker AI gebruiken. Deze laatste keer kijken we naar gevolgen die een rechtstreeks appèl doen op ons verlangen een Groene Kerk te zijn.

Werken met AI heeft – net als (en mede dankzij) social media – een verslavend effect. Voor veel mensen is afbeeldingen genereren met AI inmiddels zoiets als een computerspelletje geworden, waarmee ze urenlang zoet kunnen zijn. Dat betekent dat overal ter wereld harde schijven van PC’s, tablets en telefoons volstromen met duizenden en vaker zelfs wel tienduizenden plaatjes en kopieën van plaatjes. De meeste mensen bewaren deze bestanden in ‘the cloud’ – en als jij dat niet doet, doet de app die je gebruikt dat wel voor je op hun server. Dat klinkt leuk: tot je beseft dat ‘the cloud’ niet echt alleen maar een wolkje is.

Alles wat jij ‘in the cloud’ bewaart, wordt opgeslagen op servers in een datacenter. En van die datacenter verschijnen er steeds meer, al valt het op dit moment in Nederland (gelukkig!) nog mee. Ieder datacenter gebruikt flinke hoeveelheden water om oververhitting van alle machines te voorkomen. Een voorbeeld: Google Cloud gebruikte daarvoor in 2023 bijna 20 miljard liter drinkwater. Het bedrijf streeft overigens wel ernaar waterneutraal te zijn in 2030. Er wordt dus aan gewerkt om dit probleem op te lossen.

Daarnaast kost het genereren van teksten of afbeeldingen behoorlijk wat energie. Bij het maken van één plaatje is die hoeveelheid energie vergelijkbaar met het in één keer leegtrekken van de volle accu van je telefoon. Helaas zie je dat niet in het echt gebeuren en dus is het lastig om je daarvan bewust te blijven als je AI gebruikt. Duizend plaatjes maken staat daarmee gelijk aan ongeveer 7 kilometer autorijden.

En dan is er nog een andere verborgen impact. Er is een nieuwe vorm van ‘slavenarbeid’ ontstaan. Het lijkt dan wel of kunstmatige intelligentie iets is dat zonder inbreng van mensen functioneert, maar er zijn nog steeds mensen nodig om alle AI-modellen te trainen en verbeteren. Die mensen worden zogenaamde ‘clickworkers’ genoemd. Als het om plaatjes gaat, is dat namelijk wat ze doen: urenlang – tot alles in hun lijf pijn doet – klikken om te kiezen tussen optie 1 of optie 2. Het werk is eentonig en wordt vaak slecht betaald. Soms krijgen mensen zelfs niet betaald, als de uitkomsten niet bevallen. Het is uiteraard niet de enige vorm van misbruik van arbeiders, waarvoor we liever onze ogen sluiten. Deze vorm komt echter, denk ik, nog wel te weinig in het nieuws.

Als er iets is wat een beroep op ons doet als leden van een Groene Kerk die streeft naar gerechtigheid, vrede en welzijn voor alles wat leeft op aarde… dan zijn het deze twee nadelen van AI: de impact ervan op het milieu en de gevolgen voor de ‘mensen achter de schermen’.

Hoe ga ik daarmee om? Ik gebruik AI, nog steeds, om plaatjes te maken - zowel als vormgever als (soms) in mijn vrije tijd. Het scheelt mij regelmatig vele uren aan retoucheren, fotobewerking en/of intensief zoeken naar rechtenvrij beeldmateriaal dat mag worden (her)gebruikt. 

Voor mezelf heb ik wel ‘spelregels’ ontwikkeld om de negatieve impact van AI zo veel mogelijk te beperken, zoals mezelf limiteren in tijd en hoeveelheid. Als het kan, gebruik en bewerk ik illustraties en foto’s op de ‘ouderwetse’ manier. Dankzij research en cursussen weet ik bijvoorbeeld welke handelingen in Photoshop om intensief energieverbruik vragen en hoe ik dat kan vermijden.

Daarnaast kijk ik hoe het zit met de opslag van afbeeldingen: hoe houd ik zeggenschap over wat ik wel of niet ‘in the cloud’ wil bewaren? En ik schoon regelmatig mijn bestanden op: wat kan weg? Dat is iets wat ik sowieso iedereen kan aanraden. Ook als je geen AI gebruikt, bewaar je vaak meer dan nodig is aan appjes, mailtjes, digitale foto’s en noem maar op. Dus heb je een momentje over? Ruim dan niet alleen je huis op, maar neem ook je mobieltje, tablet of laptop eens onder handen!

Daniela

Agenda

· Zondag 26 okt. 10.00 uur, KC: Zondagse Viering Schrift en Tafel. Voorganger: Ds. Fride Bonde

· Dinsdag 28 oktober, 14.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur: Rehobothkerk, Bergweg 26: Najaarskledingactie KOEH

· Donderdag 30 oktober, 14.00 – 17.00 uur, KC: Ontmoetingsgroep: Schilder een Lied

· Zaterdag 1 november, 15.00 – 17.00 uur, KC: Lichtjes branden.

· Zondag 2 november, 10.00 uur, KC: Zondagse viering; Gedachtenis viering.Voorganger: Ds. Marian van Giesen

· Zondag 2 november, 09.30 – 10.00 uur, KC: Inleveren paneeltjes 50 jaar KC

· Zondag 2 november, 16.30, Soesterberg: Wake Zeist

· Zondag 2 november, 19.30 – 21.00 uur, Noorderlichtkerk: Bachcantate

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Goed om te weten

Diaken worden: iets voor jou?

Wil jij je inzetten voor mensen die hulp nodig hebben? Zie je ook om je heen dat mensen steeds minder oog voor elkaar hebben en maak je je daar zorgen over? Vind jij het leuk om mee te denken hoe we als gemeente dichtbij en wereldwijd hulp en ondersteuning kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben?

Dan hebben we jou nodig voor het ambt van diaken.

Eind dit jaar stoppen twee van onze diakenen. De kerk kan niet zonder diakenen. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die het stokje willen overnemen. Vind jij het leuk en belangrijk om je op deze manier in te zetten voor de wijkgemeente? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat houdt het in?

Als diaken lever je op een betekenisvolle en vooral leuke manier een bijdrage aan de diaconale taak van onze gemeente. Dat betekent onder meer het bieden van hulp en ondersteuning bij materiële en immateriële noden van individuele personen en organisaties, die dat ook beogen. Zowel dichtbij, als wereldwijd. De wijkdiaconie bestaat uit tenminste drie leden. De taken van de diakenen worden onderling verdeeld, rekening houdend met ieders belangstelling en mogelijkheden. Je hebt volgens rooster een rol in de zondagse kerkdiensten. Je bent lid van de wijkkerkenraad en van de wijkdiaconie. De wijkdiaconie is vertegenwoordigd in het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Zeist.

Wat vragen we van jou?

Je bent een gemeentelid of gastlid, en vindt het belangrijk dat mensen in nood gehoord en geholpen worden. Je vindt de geloofsgemeenschap belangrijk en denkt graag mee over de koers van de kerk. Je sluit ééns in de zes weken aan bij de vergadering van de wijkdiaconie en de kerkenraadsvergadering. Daarnaast is er jaarlijks een (half) kerkenraadsweekend. Dan eten we samen en praten wat langer door over een interessant thema. De ambtstermijn is normaal vier jaar, maar kan ook variëren.

Is het wat voor jou?

Als je belangstelling hebt, kun je je tot uiterlijk 31 oktober a.s. melden via e-mail.

We zullen dan een afspraak met je maken, je verder informeren over de inhoud en vragen beantwoorden.

Ook als je een ander gemeentelid graag als ambtsdrager zou willen zien, kun je dat via e-mail bij ons melden. Wij zullen dat gemeentelid dan persoonlijk benaderen.

E-mail: diaconie

Festiviteiten 50 jaar Kerkelijk Centrum
We hebben het al vaker aangekondigd: Dit jaar is een bijzonder jaar, want op 18 november vieren we dat het Kerkelijk Centrum 50 jaar bestaat en een centrale plek heeft in de wijk en De Clomp. En uiteraard gaan we dat vieren.

We zijn op startzondag al begonnen met het Kunstproject. De overige activiteiten zijn in de feestweek van 9-16 november. Noteer de data vast in uw agenda.

Kunstproject

De Kunstcommissie is gestart met een kunstproject waaraan alle gemeenteleden mee kunnen doen. Het thema is 'Eenheid in verscheidenheid' en dat past heel goed bij onze geschiedenis van de afgelopen 50 jaar. Iedereen kan op een paneeltje het thema uitbeelden op uw eigen manier. Tekenen, schilderen, een handwerk of een collage. Eind oktober verzamelen we de kunstwerken voor de expositie in de ontmoetingsruimte in november.

Als u nog geen paneeltje heeft en toch graag wil meedoen, neem dan contact op met Hugo Albers (hugo.albers@a-pro.nl – 0622976044).

Culturele avond

Op donderdagavond 13 november vanaf 20.00 uur (dus anders dan in de wijkbrief stond) willen we een culturele avond houden. We willen een gevarieerd programma aanbieden met muziek, proza, poëzie, verhalen, dans?

In de pauze is er koffie en thee en na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en napraten bij een drankje.

Wil je meewerken aan deze avond, dat kan door een aanbod te doen voor een bijdrage (niet te lang).

Er is nog ruimte dus graag aanmelden vóór 2 november bij

Jeannette van Andel, tel. 0306955221  email: je.andel@wxs.nl  of

Arie Boers, tel. 030 6952853   email: arieboers@casema.nl

Officiële viering

Op zondag 16 november is er een feestelijke viering met daarna voldoende ruimte om met elkaar herinneringen op te halen en naar de toekomst te kijken. We hebben daarvoor uitnodigingen verstuurd aan alle mensen die de afgelopen 50 jaar betrokken zijn geweest.

Uiteraard willen we iedereen na de dienst ontvangen met koffie, thee en wat lekkers en voor degenen die van ver komen is er ook een broodje.

Ook de tentoonstelling van de kunstwerken is dan klaar om te bewonderen.

Hulp gevraagd

Natuurlijk willen we de culturele avond en de koffie na de viering feestelijk aankleden. En voor onze gasten die van ver komen is er ook een broodjeslunch gepland, die natuurlijk wel even klaargemaakt moet worden.

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn we voor 13 en 16 november op zoek naar mensen die taarten en/of koekjes willen bakken. En ook naar een paar mensen die de catering voor 13 november en/of 16 november willen coördineren.

Aanmelden hiervoor kan via mail op reactie@pknzeistwest.nl of telefonisch bij Jeannette (0306955221) of Hugo (0622976044).

Denk aan inleveren kunstpaneeltje

Graag willen we de kunstpaneeltjes volgend weekend weer terugontvangen. Dan kunnen we gaan werken aan de tentoonstelling.

Mealprep

In Zeist is een nieuw initiatief gestart: Mealprep. Mealprep geeft aandacht aan gezond en goedkoop warme maaltijden bereiden, aangezien (met de huidige hoge prijzen) dat voor veel mensen een uitdaging is geworden. Het is gezellig om samen te koken, en een gelegenheid om andere mensen te leren kennen.

Bij Mealprep kook je gezamenlijk 3 éénpersoons-maaltijden, die je daarna mee naar huis kunt nemen. Het kost 10 euro per persoon per keer dat je komt. Bijgevoegde flyer ligt ook op de tafel bij de ingang van de kerkzaal.

ZEGT HET VOORAL VOORT!!!

Onze diaken Wil Nijenhuis gaat 28 oktober meedoen, we laten u weten wat zijn ervaringen zijn.

Kerkasiel Kampen

Donderdag 23 oktober zijn we met een groep van 15 mensen naar Kampen geweest. We hebben met elkaar een goede viering gehad met verschillende bijdragen, mooie liederen en stiltes. Indrukwekkend om de kaars over te nemen van een groep en weer door te geven aan de volgende. Al bijna een jaar zit het gezin Babayants in de Open Hof in Kampen. en al die tijd gaat de viering door. Wij gingen na 2 uur weer het gewone leven in, Zij blijven achter gesloten deuren! We deelden het licht van de hoop met elkaar.

Nannie Boers

Kerst in het Lindenhuis

Al enige jaren is er in wijkinloophuis het Lindenhuis de traditie dat er op Kerstavond 24 december een kerstdiner wordt klaargemaakt voor de bezoekers. Dit is jarenlang met veel plezier en liefde door een team van drie dames uit verschillende kerken in Zeist gedaan. Samen met een feestelijke aankleding van het Lindenhuis en de aandacht voor de inhoud van het Kerstfeest is dit altijd een bijzonder gebeuren, dat de bezoekers heel erg waarderen.

Door omstandigheden moeten de dames hiermee stoppen.

Wie zou het leuk vinden om het stokje over te nemen? Natuurlijk in overleg over de datum/tijd en inhoud van het diner (als Kerstavond geen optie is: misschien iets op 2e Kerstdag; of in een wat andere vorm, zoals een lunch/brunch of nog iets anders). Of wellicht thuis iets klaarmaken en brengen. 

Het is heel dankbaar werk om te doen, want onze bezoekers kijken elk jaar enorm uit naar dit gebeuren (en het is maar één keer per jaar😊).

Wie wil deze handschoen oppakken?

Neem contact op met coördinator Marian van Giezen, lindenhuis@kerkensamenleving.nl, 06-51977912.

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Bloemen

De bloemen van zondag 19 oktober zijn met onze hartelijke groet gegaan naar  Henny van Wijk 

Bedankje

Namens Henny van Wijk moet ik de gemeente hartelijk bedanken voor de bos prachtige bloemen. Ze vond de kleuren prachtig en ook voor de verscheidenheid van de bloemen had ze veel aandacht. 

Teuni

Bericht van verhuizing

Afgelopen maandag is Mieke van Lieshout verhuisd naar een woonzorgcentrum. Die verhuizing was nodig omdat zij, verdrietig genoeg, niet meer zelfstandig kon wonen. Vanwege de kleine kamers en renovaties in de centra hier in de omgeving (waardoor meerdere verhuizingen zouden moeten plaatsvinden) hebben we gekozen voor Rijmwoord in Appelscha. Zij woont nu dicht bij haar jongste dochter in de buurt, in een appartement dat zo royaal is dat we haar appartement op de Grote Koppel heel goed hebben kunnen nabootsen. Dat neemt niet weg dat het een grote ingreep in haar leven is voor haar. Mieke heeft zich altijd erg betrokken gevoeld bij Zeist-West, en wil niet uitgeschreven worden uit de wijkgemeente. Haar adres is Riemsoord 140-29, 8426 ED Appelscha. Misschien kunt u haar een kaartje sturen, er zijn namelijk problemen met de telefoonaansluiting en het nieuwe nummer.

Najaarskledingactie KOEH

Sta je ook regelmatig met kleding in je handen die je al jaren niet meer draagt? Wij hebben er een goede bestemming voor. Door je kleding naar een inzamelpunt van Kom over en Help te brengen help je heel concreet kinderen uit arme gezinnen in Oost-Europa.

Dinsdag 28 oktober

U kunt kleding, kostuums en schoenen inleveren.

Ook beddengoed, lakens, dekens en mutsen, petten en sjaals zijn nodig!

U kunt op deze dag ook meedoen met de inzamelactie van hulpgoederen voor Oekraïne georganiseerd door Bijzondere noden.

Wat is nodig?

Hygiëne middelen, zeep, tandpasta en shampoo

Pampers zowel voor kinderen als volwassenen

Wasmiddel (poeder, vloeibaar)

Bestek en serviesgoed

Pannen, koekenpannen en keukengerei

Handdoeken, theedoeken en badhanddoeken

Inlevertijden zijn 14.00 – 17.00 uur en ’s avonds van 19.00 - 21.00 uur in de hal van de Rehobothkerk, Bergweg 26 in Zeist.

Wees welkom!

Inlia oktober 2025

Het Christelijk geloof

Ze zijn er steeds meer. Anti-immigratieprotesten. Demonstranten met ‘White power’ op hun kleren, zwaaiend met NSB-vlaggen en scanderend tegen asielzoekers en vreemdelingen. Zij krijgen de schuld van het woningtekort. Zij ondermijnen Nederland met vreemde smetten.

Nee, ‘Wij zijn Nederland’  brullen de anti-immigranten. Al dan niet met schuingeheven arm met een vlakke open hand.

Ook in plaatsen waar asielzoekerscentra zullen komen lopen mensen te hoop. Opgehitst door een landelijk politicus, die de verzamelde menigte voorhoudt: ‘De burgemeester is niet de baas, ook niet de gemeenteraad, maar jullie, jullie zijn de baas’.

Ik weet het, vreemdelingenhaat is van alle tijden. Maar het felle, ja zelfs fascistische protest baart mij zorgen. We zullen de strijd ertegen aan moeten gaan. Met middelen zoals bijvoorbeeld de burgerbeweging De Goede Zaak hanteert. Zij organiseerden een sponsorloop tegen migrantenhaat. Mensen konden een extreemrechtse demonstrant zogenaamd ‘sponsoren’, voor drie euro. Al gauw was er een ton binnengekomen. De opbrengst ging naar drie doelen, waaronder Stichting INLIA.

En dan is er nog iets wat mij verbijsterde. Tijdens de anti-migrantenprotesten in Den Haag werd er door één van de sprekers geopperd, dat ook en juist christenen tegen de komst van asielzoekers zouden moeten zijn.  Want vreemdelingen tasten de christelijke cultuur aan.

Ik wist niet wat ik hoorde. Op die duistere Haagse protestdag werd de Bijbelse boodschap zomaar gekaapt door het donkerbruin rechtsextremisme. Een gotspe.

Het doet me denken aan het verhaal over de influisteringen van de duivel als Jezus in de woestijn verblijft. De duivel, die Hem verleidt om  af te zien van Zijn missie om het Koninkrijk van God te gaan bouwen. De duivel, ook wel genoemd de ‘diabolos’: de verwarder, de omkeerder.  Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd met de stenen van eigen volk eerst, vreemdelingenhaat, nationalisme en white-power. Het Koninkrijk van God wordt gebouwd met de stenen van gerechtigheid, vrede en liefde. Wie dat verwart en omkeert, zet het christelijk geloof op zijn kop.

In de Bijbel vraagt God ons juist zorgzaam te zijn voor vreemdelingen:  opvang voor vluchtelingen en hulp aan ontheemden, die geen helper hebben. Een kleine greep uit vele Bijbelse teksten en verhalen.

We kunnen denken aan de open tent van Abraham en Sara toen drie mannen bij hen kwamen. Volgens een Joods commentaar op dit gedeelte in Genesis, zagen de drie mannen er uit als, let wel, Arabieren. En toch liep Abraham hen tegemoet en deelde uit van het beste dat hij had.

Toen Mozes uit Egypte was gevlucht hielp hij eens de dochters van Jethro bij het putten. ‘Waarom zijn jullie vandaag zo vroeg klaar?’, vraagt hun vader. Zijn dochters antwoorden: ‘Er was een, let wel, een Egyptische man, die ons hielp’. Dan zegt Jethro: ‘Waarom hebben jullie die man alleen gelaten, roep hem, zodat hij brood met ons kan eten’.

De omgang met de vreemdeling komt voort uit Bijbelse gastvrijheid. En die gastvrijheid voor de vreemdeling wordt als een duidelijke Bijbelse opdracht verwoord in het Bijbelboek Leviticus (19: 33-34): ‘En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u blijft: u zult hem liefhebben als u zelf, want u bent vreemdeling geweest in Egypte: Ik ben de Heer uw God’.

In de laatste rede van Jezus, een rede op het scherpst van de snede, vertelt Jezus ook over de omgang met de vreemdeling (Matteüs 25: 31-40). Jezus scheidt dan de schapen van de bokken. Waarbij met schapen de mensen worden bedoeld die het goede hebben gedaan in hun leven en zegt: ‘Ik had honger en dorst en jullie gaven Mij eten en drinken, Ik was naakt en kreeg kleren, Ik was ziek en kreeg bezoek, zo ook toen Ik in de gevangenis was, Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij gehuisvest’.

En dan lezen we in het Bijbelboek Hebreeën (13:1): ‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere’. In de Griekse grondtekst staat er voor het woord gastvrijheid: filoxenia. Letterlijk is dat: liefde voor de vreemdeling.

Daarom, christenen, bij alle ultrarechtse tegenwind:  Houdt dat Evangelie staande, rechtop!

Bob Haanstra 

(emeritus-predikant en bestuurslid van INLIA)

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

