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Ik heb geen wortels dan in het licht

Nog één keer een stukje over de oude wortels van het licht als gedeeld mysterie.

Met Drie koningen op 6 januari eindigen de 12 heilige nachten: de tijd tussen 24 december en 6 januari. Het is de donkerste tijd van het jaar en het lijkt alsof de schepping even haar adem inhoudt voordat het licht doorbreekt en we merken dat de dagen langer worden.

Twaalf nachten zijn er nodig om het maanjaar (29x12) aan t e laten sluiten op het zonnejaar (30x12). In oude tijden hadden deze dagen geen datum. Geen tijd maar ruimte. Ruimte om te mijmeren, om het mysterie toe te laten in je leven. Iedere religieuze cultuur, iedere mens heeft eigen ervaringen met het mysterie en geeft daar eigen woorden en rituelen aan. In de christelijke traditie vieren we in de kerstnacht, de nacht van 24 december, de geboorte van het licht van Christus. Het ware licht dat iedere mens verlicht is in de wereld gekomen (Johannes 1:9). Een mysterie dat vraagt om te mijmeren hoe wij het licht kunnen ontvangen in onze levens, hoe het licht in mij, in jou, ieder op eigen wijze, zichtbaar kan worden; niet alleen in de dagen van 24 december tot 6 januari, alle dagen.

De titel van dit stukje is een beginregel van een gedicht van Hans Andreus. De laatste regel is:

..Ik ben mijn eigen

  levensboom: de bladeren

  raken de aarde en ik

  wortel in het licht.

Voor het nieuwe jaar wens ik ons allen lichtheid toe,

Fride Bonda

Vieringen

Zondag 4 januari

Deze zondag is de viering in het Kerkelijk Centrum Zeist-West.

Voorganger is ds. Geertien Morsink uit Odijk.

We lezen Jesaja 60, 1 - 6 en Mattheus 2, 1-12.

Wisseling-van-de-wachtdienst 11 januari

Zoals eerder aangekondigd zal op 11 januari a.s. tijdens de jaarlijkse wisseling-van-de-wachtdienst Erik Simmelink worden bevestigd als ouderling en Jaap Huttenga worden herbevestigd als diaken. Daarnaast is Chantal van Lieshout bereid langer als diaken aan te blijven nu haar eerste termijn van vier jaar is verstreken. We zijn erg blij dat zij zich voor de kerkenraad willen (blijven) inzetten.

Aan de andere kant nemen we op 11 januari ook afscheid van twee ambtsdragers. Wil Nijenhuis stopt als diaken en Nicolette als ouderling-kerkrentmeester. Beiden hebben de afgelopen jaren veel werk verzet en bijgedragen aan de ontwikkeling van de wijkgemeente. We zijn hen daarvoor erg dankbaar.

De wijkkerkenraad

Kinderkerk stopt

Al geruime tijd is er eigenlijk nog maar één kind in onze wijkgemeente dat regelmatig deelneemt aan de kinderkerk. De huidige leiding van de kinderkerk – Coby en Hennie – hebben zich tot nu toe ingespannen om desalniettemin elke keer weer hieraan een passende invulling te geven. De afgelopen tijd is echter gebleken dat dat steeds lastiger wordt. Om die reden is met hen en de betrokken ouders besloten om met ingang van het nieuwe jaar geen kinderkerk meer tijdens de vieringen aan te bieden.

De afgelopen jaren hebben veel mensen bijgedragen aan de kinderkerk. Andersom heeft de kinderkerk ook vaak bijgedragen aan de viering, zoals de projecten tijdens de advents- en veertigdagentijd, het gesprek met de kinderen voordat zij naar hun eigen dienst gingen en hun terugkoppeling als zij weer terugkwamen. Tijdens de wisseling-van-de-wachtdienst op 11 januari staan we daarom met Hennie en Coby stil bij de betekenis van de kinderkerk in onze wijkgemeente.

De wijkkerkenraad

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie  

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): verwarming kerkzaal

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Activiteiten

Agenda

· Zondag 4 januari, 10.00 uur, KC Zeist-West, Voorganger: ds. Geertien Morsink (er is geen kinderkerk)

· Zondag 4 januari, 16.00-17.30 uur, Wake Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg

· Woensdag 7 januari, 10.00-11.30 uur, Ontmoetingsgroep mantelzorg & dementie, Wijkinloophuis Zeist-West

· Zondag 11 januari, 10.00 uur, KC Zeist-West, Wisseling van de wacht. Voorganger: ds. Fride Bonda (geen Kinderkerk)

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Goed om te weten

Actie Kerkbalans

Belangrijkste inkomstenbron

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze wijkgemeente. Bij deze actie krijgt u twee formulieren: één voor de bijdrage aan de wijkgemeente en één voor de bijdrage aan de diaconie. De opbrengst van de toezeggingen aan de wijkgemeente komen volledig ten goede aan Zeist-West. Dit is een van de pijlers waar we als gemeente financieel op staan. Het grafiekje hieronder laat dat goed zien: 62% van onze inkomsten in onze begroting voor 2026 verwachten we te halen uit de Actie Kerkbalans.

Daarnaast collecteren we tijdens de kerkdienst en ontvangen we giften (samen 8%). De derde pijler wordt gevormd door de huuropbrengsten (30%). Het grootste deel komt van onze vaste huurders (waaronder de Nederlands Gereformeerde Kerk, Triumphant Bible Chapel International, het Kerkelijk bureau en Diaconaal bureau en het Wijkinloophuis). Ook incidentele huurders weten ons multifunctionele gebouw goed te vinden en dragen zo bij aan de huuropbrengsten. Zo is de grote kerkzaal het afgelopen jaar in gebruik geweest als stembureau en als priklocatie voor de coronaprik.

Uit de inkomsten worden zowel de grote uitgaven als de kleinere, dagelijkse zaken betaald. Denk bij grote uitgaven aan de kosten van ons kerkgebouw en het salaris van de predikant (inclusief vergoedingen voor gastpredikanten). In 2025 en 2026 geven we extra geld uit aan de vervanging van Tineke; we hebben Fride Bonda bereid gevonden 16 uur per week waarnemend predikant te zijn. Kleinere uitgaven zijn er voor bloemen, (kerst)versieringen, pastoraat, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek en koffie na de vieringen. Ook de website, de wekelijkse Nieuwsbrief, de app en het onderhoud van alle technische apparatuur worden uit de begrote inkomsten betaald. Dankzij de isolatiemaatregelen en het aanbrengen van zonnepanelen geven we minder geld uit aan gas en elektriciteit.

De afgelopen jaren waren de opbrengsten van Actie Kerkbalans iets hoger dan we begroot hadden. Een mooi resultaat waar we met elkaar hard aan hebben gewerkt. Toch zien we dat de opbrengsten geleidelijk afnemen. Dit komt door de afname van het aantal leden en met name het verlies van betalende, oudere leden. Oudere gemeenteleden dragen – gemiddeld genomen – ruimer bij dan jongere gemeenteleden. Gelukkig zien we wel dat veel gemeenteleden hun bijdrage in de afgelopen jaren hebben verhoogd. U nog niet? Dan is 2026 een heel goed moment om dat alsnog te doen.

Alle kosten, groot en klein, worden door de wijk zelf gedragen en komen uit dezelfde bronnen. We hopen dan ook op een hogere bijdrage dan in de voorgaande jaren. Met de inkomsten op peil kunnen we samen werken aan de gemeenschap die we als kerk willen vormen. Zodat we ook in de komende jaren een gastvrije plek mogen zijn waar iedereen zich veilig, gezien en geliefd weet.

De ouderling-kerkrentmeesters van Zeist-West

Jan Stafleu

Nicolette van de Kuilen

Jelmer Martens

Ophalen paneeltjes kunstproject

Binnekort komt er weer een nieuwe tentoonstelling in de ontmoetingsruimte.

Dat betekent dat we vamaf komende zondag 11 januari de paneeltjes van het kunstproject weer van de muur afhalen en dat u uw eigen paneeltje mee naar huis mag nemen.

De paneeltjes zitten op de panelen geprikt met lange knopspelden. U kunt de spelden weer terugsteken in de panelen. Niet opgehaalde paneeltjes zullen we in een doos verzamelen en kunt u nog een paar weken ophalen. Daarna vernietigen we de restanten, omdat we niet alles kunnen bewaren.

Hugo Albers

Gebedsweek voor de eenheid

Gebedsweek voor de eenheid 18 t/m 25 januari 2026 Thema “Eén van Geest“

We beginnen de gebedsweek op zondag 18 januari met een gezamenlijke viering in de Oosterkerk (Woudenbergseweg 44).

Deze begint om 10 uur. Uit verschillende kerken komen we samen, Protestantse wijkgemeente Oosterkerk, Zeist-West en NoorderLicht, Parochie van de Heilige Familie, Evangelische Broedergemeente en Gemeente van Apostolische Christenen.

Het materiaal voor deze gebedsweek is voorbereid door christenen uit Armenië (Apostolische kerk, Katholieke kerk en Evangelische kerken). De Armeense kerk is een van de oudste kerken ter wereld en daarmee een kerk die ons verbindt met de wortels van het christendom. De Armeense kerk is ook een vervolgde kerk. De meeste Armeense christenen wonen in andere landen, waaronder ook Nederland. 

Er is kinderdienst en oppasdienst.

Na afloop van de viering is er ontmoeting, met koffie en thee.

Van harte welkom!

Er zijn in de gebedsweek ook korte vieringen door de week, steeds van 19.00 uur- 19.45 uur en een gebed voor vrede en recht op zondagavond

· Zondag 18 januari Doopsgezinde kerk 
· maandag 19 januari Noorderlichtkerk 
· dinsdag 20 januari Lichtpunt, Bethel 
· woensdag 21 januari De Citadel, EGZ 
· donderdag 22 januari Oosterkerk 
· vrijdag 23 januari Kerkelijk Centrum Zeist-West (PG Zeist-West)
· zaterdag 24 januari EBG 

Zie ook website Raad van Kerken

Week van gebed 2026 organiseert eerste landelijke startdienst

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Kerkasiel Kampen – Wij gaan door als zij ook door willen gaan…..

Dinsdag 30 december vertrokken 12 gemeenteleden van KC Zeist-West naar Kampen om in de kerk De Open Hof de familie Babayants uit Oezbekistan te ondersteunen.

We namen aan het begin de brandende Paaskaars over van een groep kerkleden uit Apeldoorn onder het zingen van Ubi Caritas. We zongen gedurende twee uur met elkaar mooie liederen uit het liedboek en luisterden naar gedichten en andere mooie teksten. Jaap Bouwman begeleidde ons op het orgel. Voor we het wisten waren de twee uren die ons toebedeeld waren voor bij. Staken met elkaar waxinelichtjes aan met een wens of een bede en droegen de Paaskaars weer over aan de volgende groep, ook ergens uit Nederland.

En zo gaat dat maar door. Met vrijwilligers uit het gehele land. Voor de doorlopende vieringen, maar ook voor de vrijwilligers achter de bar voor koffie en thee. En uiteraard voor de familie Babayants die nu al voor de tweede keer een jaarwisseling daar meemaakt.

De situatie van dit gezin lijkt uitzichtloos, maar zolang zij door willen (en kunnen) gaan, zeggen alle vrijwilligers om hen heen, dat zij ook door zullen gaan.

Ronald van Gemeren

Wake Detentiecentrum 4 januari

Het nieuwe jaar begint met een nieuwe wake, en we zullen elkaar veel hoop wensen.

Nog steeds zitten mensen zonder veroordeling vast in een gevangenis, en nog steeds kunnen kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland geworteld zijn, niet zeker zijn van een vast verblijf.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Neem licht mee.

Zondag 4 januari vanaf 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

Bloemen

De bloemen van eerste kerstdag zijn met onze groet en steun gegaan naar Chantal van Lieshout en haar gezin. Half november overleed haar moeder Mieke, ook gemeentelid van onze gemeente.

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

