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Nieuwsbrief 755 - 18 mei 2025

Vieringen

Zondag 18 mei

Bij de dienst

Voorganger is onze wijkpredikant ds. Tineke Dronkert. 

We lezen Deuteronomium 6: 1 - 9 en Johannes 13: 31 - 35.

We gedenken in deze viering Hannie Johanson en Greet Rooze-van der Burg.

Kinderkerk

In de veertigdagen tijd kregen de kinderen challenges. Ook in de kerk trokken we iedere week een challenge.

Deze week gaat het in de kinderkerk over een hele bijzondere challenge: het is de challenge die Jezus bij het laatste avondmaal geeft aan zijn leerlingen en ook aan ons: "Houd van elkaar".

Dat lijkt toch niet zo'n moeilijke challenge? Of valt hij toch niet mee? Daar gaat het over in de kinderkerk.

Coby

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Jeugdwerk

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Activiteiten

Agenda

· Zaterdag 17 mei, 14.00-16.00 u, Extra Wake, Richelleweg 13, Soesterberg

· Zondag 18 mei, 10.00 uur, Zondagse viering, ds. Tineke Dronkert, KC Zeist -West. Er is kinderkerk.

· Zondag 18 mei,10.30-12.00 u, Rouwwandeling Humanitas, Jagersingel 15, Zeist

· Zondag 18 mei, 19.00-19.30 u, Wake voor vrede en recht, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

· Vrijdag 23 mei, 14.30-15.30 u, Huisconcert vanwege 15-jarig bestaan Inloophuis Zeist-West

· Zondag 25 mei, 10.00 uur, Zondagse viering, ds. Tineke Dronkert, KC Zeist -West, Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Goed om te weten

Extra wake voor gewortelde kinderen op 17 mei om 14.00 uur

Op 9 mei werden we opgeschrikt door het bericht dat opnieuw een gezin met 3 gewortelde kinderen van hun bed gelicht is. De schrik bij ons is groot, dit doe je kinderen niet aan. Kun je nagaan hoe groot de schrik bij de kinderen zelf is! ’s Morgens vroeg staan er ineens meerdere politie agenten om je heen terwijl je onschuldig ligt te slapen.

Moet je je voorstellen, 9 jaar woon je in Nederland. Je gaat naar school, je speelt met vrienden en vriendinnen. Eén vriend van je zit al in Kerkasiel uit angst voor uitzetting.

’s Avonds ga je rustig slapen, de volgende ochtend wordt je ruw gewekt door politie agenten. Telefoon inleveren. Je mag een klein tasje met allernoodzakelijkste spullen inpakken. Paniek!

Vervolgens word je in busjes afgevoerd naar een gevangenis. Daar zit je dan, onschuldig. Zonder je vrienden en vriendinnen. Je mag geen contact met ze. In ambtelijk jargon heet dit een GezinsVriendelijke Voorziening (GVV). Hoe verzin je het. Alsof detentie ooit kindvriendelijk kan zijn.

Binnenkort zullen Isaac, Sarah en Rejoice na 9 jaar in Nederland gewoond te hebben uitgezet worden naar een land dat ze niet of amper kennen. Een onzekere toekomst tegemoet. Zo gaat onze Nederlandse overheid om met kinderen.

Wij zijn van mening dat dit in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Wanneer gaan onze politici zien dat Kinderrechten niet links of rechts zijn, maar universeel?

Vanmorgen werden we opgeschrikt door het bericht dat opnieuw een gezin met 3 gewortelde kinderen van hun bed gelicht is. De schrik bij ons is groot, dit doe je kinderen niet aan. Kun je nagaan hoe groot de schrik bij de kinderen zelf is! ’s Morgens vroeg staan er ineens meerdere politie agenten om je heen terwijl je onschuldig ligt te slapen.

Moet je je voorstellen, 9 jaar woon je in Nederland. Je gaat naar school, je speelt met vrienden en vriendinnen. Eén vriend van je zit al in Kerkasiel uit angst voor uitzetting.

’s Avonds ga je rustig slapen, de volgende ochtend wordt je ruw gewekt door politie agenten. Telefoon inleveren. Je mag een klein tasje met allernoodzakelijkste spullen inpakken. Paniek!

Vervolgens word je in busjes afgevoerd naar een gevangenis. Daar zit je dan, onschuldig. Zonder je vrienden en vriendinnen. Je mag geen contact met ze. In ambtelijk jargon heet dit een GezinsVriendelijke Voorziening (GVV). Hoe verzin je het. Alsof detentie ooit kindvriendelijk kan zijn.

Binnenkort zullen Isaac, Sarah en Rejoice na 9 jaar in Nederland gewoond te hebben uitgezet worden naar een land dat ze niet of amper kennen. Een onzekere toekomst tegemoet. Zo gaat onze Nederlandse overheid om met kinderen.

Wij zijn van mening dat dit in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Wanneer gaan onze politici zien dat Kinderrechten niet links of rechts zijn, maar universeel?

Plaats Richelleweg 13 Soesterberg

Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur

Contactpersoon: Herman Stomphorst www.childsupporto.nl

Wake voor vrede en recht

De Doopsgezinde Gemeente Zeist organiseert in navolging van de Geertekerk in Utrecht een wake voor vrede en recht.

In de wake laten we uit drie oorlogsgebieden een stem klinken, we steken kaarsen aan, bidden en zingen over vrede en recht voor allen wereldwijd.

Zo trachten we met elkaar tegen alle onrust in een hoopvol geluid te laten klinken.

Data: elke derde zondag van de maand: 18 mei, 15 juni, 20 juli (daarna een zomerstop), 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december (onder voorbehoud ivm kerst).

De wakes starten elke keer om 19.00 uur, zaal is open vanaf 18.45 u.

Toegang is vrij, vrijwillige bijdrage is welkom.

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a in Zeist

Expositie wandkleden van Emmy Ganzevoort in de Ontmoetingsruimte

In de Ontmoetingsruimte hangt van begin mei tot september een serie prachtige, kleurrijke wandkleden van ons onlangs overleden gemeentelid Emma Ganzevoort. De grotere kleden gaf zij titels mee, de kleinere zijn zonder titel. Maar met of zonder titel, achter elk kleed gaat een heel verhaal schuil.

Op de witte achterwand hangen van links naar rechts:

1. Adam - Adam probeert vaste grond onder de voeten te krijgen. Soms staat hij met zijn voeten op het droge, soms lijkt het of hij zal verzuipen. Moeizaam zoekt de mens een begaanbare weg door alle obstakels heen die de weg soms versperren en het uitzicht belemmeren. Het is een hele kunst om je weg te vinden in dit leven.

2. Moed – Er is vaak veel moed nodig om te gaan waar je moet gaan.

3. (Zonder titel) We zien een landschap met dorp en kerk onder een veelkleurig hemel, woonplaats van de mens.

4. Zomeravondzee

5. Eldorado – Land van belofte.

Aan de andere kant van de ruimte, in de gang bij de consistories, hangt het kleed

6. Vulkanen – Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm.

Emma Ganzevoort – van Duin: Textiele Kunst [1937 – 2025]

In de komende tijd zijn in het Kerkelijk Centrum in Zeist-West een aantal textiele kunstwerken tentoongesteld die Emma in de jaren 2000 tot 2015 heeft gemaakt.

Na de lagere school wilde ze graag doorleren maar als oudste dochter werd ze naar de huishoudschool gestuurd. Daar heeft ze goed leren naaien, en ze heeft veel geproduceerd, eerst vooral kleren en dergelijke praktische zaken. Rond 1990 is ze begonnen met quiltwerk: lapjesdekens en dergelijke. Eerst heel traditioneel, maar later steeds vrijer en expressiever.

Ze werkte eerst vooral met stroken katoen en zijde, geknipt, gesneden of gescheurd die ze op een basis van vlieseline uitlegde. Dat kiezen en uitleggen was de belangrijkste fase, daarin groeiden onder haar handen de beelden die ze wilde maken, en tegelijk groeide het verhaal dat ze wilde vertellen. Als ze tevreden was werden de stroken vastgestreken op het vlieseline en werd het geheel machinaal doorgestikt. Daarbij werd later ook machinaal borduurwerk toegepast.

In de latere jaren is ze op kleinere schaal gaan werken, want de grotere stukken moet je ophangen en daar is ruimte voor nodig. Ze ging toen aan de slag met A4-viltlappen, lontwol en borduurwerk in vele kleuren, want kleur is altijd heel belangrijk voor haar geweest. In haar werk spelen kleuren dan ook een hoofdrol.

Wybrand Ganzevoort

Herinneringen Kerkendag

Kunt u zich nog herinneren dat Kerkendag ooit begonnen is in Zeist-West op het plein voor de kerk?

Zoja, dan zijn we op zoek naar u.

We willen binnenkort in het kader van 50 jaar Kerkelijk Centrum een stukje schrijven in Opgang en we zijn op zoek naar mensen die ons iets kunnen vertellen over die eerste jaren.

Wanneer en hoe is het begonnen, wat zijn leuke herinneringen en zijn er nog foto’s?

Stuur uw herinneringen aan de webmaster (webmaster@pknzeistwest.nl) of bel met Hugo Albers (06-22976044).

Aarzel niet. Wij schrijven de herinneringen wel voor u op om ze daarna met iedereen te delen.

Pelgrim - vertel uw verhaal

De zomer komt er weer aan, en daarmee de tijd om eropuit te gaan. Wellicht heeft u plannen voor een lange wandeltocht of speciale herinneringen aan een tocht in het verleden.  

Wat stelt u zich voor bij een moderne pelgrimage?

Heeft u weleens een lange tocht gemaakt die voelde als een pelgrimage? Heeft u uw doel bereikt en kwam u onderweg bijzondere reisgenoten tegen? 

Het zomernummer van Opgang heeft het thema ‘Pelgrim’. Voor deze uitgave zijn wij op zoek naar verhalen van gemeenteleden over dit onderwerp. Wilt u ons blij maken door uw verhaal met ons te delen?

Uw bijdrage ontvangen wij graag uiterlijk 15 juni op het mailadres webmaster@pknzeistwest.nl

Commissie Communicatie

Wijkinloophuis Zeist-West bestaat 15 jaar

Op 1 mei jongstleden bestond Wijkinloophuis Zeist West 15 jaar! En dat wordt gevierd op vrijdag 23 mei van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Twee vrijwilligers van het wijkinloophuis geven een huisconcert en aansluitend is er koffie met gebak!

Jaap Bouwman brengt een gevarieerd programma ten gehore op orgel, waarbij lichte en klassieke muziek elkaar afwisselen terwijl Mehri Momeni Rochi van zich laat horen met traditionele Perzische zang, à capella.

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! Het adres is: De Clomp 3302 (zij-ingang Kerkelijk Centrum).

Inzage jaarrekening 2024 CvD

In zijn vergadering van 13 mei jl. heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2024 van het College van Diaconie besproken. Met dankbaarheid kon worden vastgesteld dat in 2024 de Diaconie haar werk kon blijven doen in de wijkgemeenten, in Zeist, in Nederland en ver daarbuiten. Uit de van de accountant ontvangen beoordelingsverklaring blijkt, dat de verslaglegging volgens de richtlijnen van de landelijke kerk is uitgevoerd.

Met dank aan het College van Diakenen heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2024 van de Diaconie voorlopig goedgekeurd.

Van 19 tot 23 mei 2025 ligt de jaarrekening ter inzage op het Diaconaal Bureau. Op de maandag en dinsdag tussen 9:00 en 12:00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen op De Clomp 3302; voor de overige dagen graag op afspraak (06-42892094).

U hebt de gelegenheid om op de jaarrekening te reageren; uw eventuele reactie kan gestuurd worden aan scriba@pgzeist.nl.

Daarna zal de Algemene Kerkenraad een definitief besluit nemen over de jaarrekening.

Vakantie Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is van 10 t/m 24 juni 2025 gesloten wegens vakantie.

Brandalarm!!

Vorig jaar hebben we al een keer een ontruimingsoefening gedaan. Daar hebben we veel van geleerd. Maar één keer oefenen is niet genoeg. Weet je nog wat je moet doen als het brandalarm, de slow whoop, afgaat?

Daarom hier nog een keer de afspraken:

1. Als het brandalarm afgaat, gaan we onmiddellijk over tot ontruimen.
Er is geen tijd om iets uit te leggen, want het alarm is zo luid dat het alles overstemt.

2. Ga onmiddellijk naar de nooduitgangen en loop door, ook als je buiten bent.
Rennen is niet nodig, doe voorzichtig. Help zo mogelijk anderen.

3. Ga niet naar de ontmoetingsruimte.
Probeer dus niet je jas op te halen, dat komt later wel.

4. Laat al je bezittingen achter.
Jassen, tassen en papieren zijn alleen maar hinderlijk.

5. We verzamelen op het terrein van de school naast het kerkgebouw.
Bij slecht weer mogen we ook naar binnen (niet bij oefening).

6. Volg de aanwijzingen op van de hulpverleners.
De hulpverleners zijn te herkennen aan de gele en oranje hesjes.

Belangrijk is om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen!

De BHV groep

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Bloemen

De bloemen van zondag 11 mei zijn met een hartelijke groet en onze felicitaties gebracht bij mevr. Sijens. Zij werd afgelopen week 96 jaar. 

Bedankje
Mw Sijens:  ik wil de gemeente van harte bedanken voor het mooie boeket dat ik zondag 11 mei mocht ontvangen. Ik ben er heel blij mee en dankbaar dat jullie aan me dachten.
Mw Sijens
Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Een jaar vol samenwerking, verbinding en hoop

Werkgroep Diaconie van Zeist blikt terug en kijkt vooruit

Wat als we als kerk niet alleen binnen onze muren iets betekenen, maar ook daarbuiten verschil maken? Vanuit die droom werd ruim een jaar geleden de Werkgroep Diaconie Zeist geboren – een fijne samenwerking van alle protestantse wijkgemeenten in Zeist rondom geloof, actie en verbondenheid. En wat een mooie start: samen haalden we maar liefst €15.000 op voor het lokale project Start Kansrijk van Stichting Samen Oplopen.

Geloof in actie en zichtbaar zijn in Zeist

Met dit project hebben we niet alleen financiële steun geboden aan gezinnen in een kwetsbare situatie, maar ook laten zien dat de kerk ertoe doet – midden in de samenleving, midden in Zeist. De missie van de Werkgroep is helder: zichtbaar maken dat we als kerk relevant zijn voor onze omgeving, door actief bij te dragen aan lokale goede doelen. Zo geven we concreet handen en voeten aan de kerk van Jezus Christus.

Verbondenheid die je voelt

In dit eerste jaar hebben we iets bijzonders ervaren: verbondenheid. Tijdens de creatieve kerstmarkt in Zeist-West hing er een fijne sfeer; jong en oud genoten samen van workshops, kraampjes, muziek en ontmoeting. Ook de dienstenveiling op 4 april bleek een succes – niet alleen bracht het een mooi bedrag op, het bracht ook mensen van de verschillende wijkgemeenten samen.

Dromen van meer

Wist je dat we als PKN Zeist met z’n allen 3.500 leden hebben? In dit eerste jaar was het een klein, toegewijd clubje dat de werkgroep droeg. Maar stel je eens voor wat er mogelijk is als we die kring vergroten. Wat als we met honderden mensen optrekken? Wat als nog veel meer mensen meedenken, meedoen, meebouwen?

De missie blijft: betrokkenheid en verbinding

Dit eerste jaar een lokaal doel steunen is nog maar het begin. Hoe nu verder? De missie blijft onverminderd staan. Ook in het komende jaar en daarna willen we als zeven Protestantse Gemeenten in Zeist samenwerken aan lokale projecten die hulp nodig hebben.

Het plan is om jaarlijks twee grote verbindende evenementen te blijven organiseren – denk aan een sponsorloop, een kerstmarkt of misschien wel een heel nieuw initiatief. Alles is mogelijk, zolang het idee bijdraagt aan onze missie van betrokkenheid en verbinding.

Doe mee, jouw hulp is welkom!

Wil je helpen organiseren? Heb je een goed doel dat onze steun verdient?

Of wil je gewoon eens meedenken? Superfijn. Meld je aan via diaconie@pgzeist.nl

Samen maken we het verschil. Samen zijn we kerk in Zeist.

Hartelijke groet,

namens de Werkgroep Diaconie van Zeist

Wil Nijenhuis

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

