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Het wordt weer Zomertijd

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart gaat de klok weer een uur vooruit.

Dus op zondag weer een uurtje eerder op om naar de kerk te gaan.

Vieringen

Viering zondag 29 maart

Op deze zesde zondag in de veertigdagentijd, Palmzondag gaat ds. W.T.V. (Trinette) Verhoeven, classispredikant voor. 

De lezingen zijn Jesaja 53 en Matteüs 26: 1-5.

Bij de vieringen in de Stille week

De gebeurtenissen in de dagen voor Pasen zijn vol tegenstellingen en kennen alle emoties van een menselijk leven. Er is verbondenheid en vriendschap, verwarring, schrik, verlatenheid, verraad, schuld, verbijstering, ongeloof, vergeving, grondeloos verdriet, eerbied, toewijding, angst, voorzichtige vreugde. In de vieringen zijn er de verhalen en er is symboliek en ritueel om de bewegingen van het leven uit te drukken.

Witte donderdag is de avond dat Jezus de laatste keer aan tafel is met zijn vrienden. Ze vieren de paasmaaltijd met ongezuurde broden, om de uittocht van het volk Israël uit Egypte te vieren, zoals dat tot op de dag van vandaag gevierd wordt. Het is een feest van bevrijding en om de hoop op bevrijding levend te houden.

De laatste maaltijd samen, daarna zal alles anders zijn. In een stroomversnelling wordt Jezus gevangengenomen, veroordeeld, opgehangen aan een kruis en begraven … tot het wonderlijke gebeuren van de opstanding.

We zitten rond de tafel, met een schaal en een kan water om ons te binnen te brengen dat Jezus de voeten van zijn vrienden heeft gewassen, we lezen over de voetwassing en delen brood en wijn. Als je wilt kun je, voordat we het brood breken en wijn delen,  je handen laten besprenkelen met water. Het is een oud liturgisch ritueel in zowel de joodse als christelijke traditie om je schoon te maken voor het vieren van de maaltijd. Het is een teken om het oude af te spoelen en met een heldere geest open te zijn voor wat komt.

Goede vrijdag lezen we teksten over Jezus, hoe hij gevangen werd genomen, werd veroordeeld, gemarteld en aan het kruis genageld en met eerbied van het kruis gehaald en begraven. We volgen daarbij afbeeldingen van een kruisweg van de schilder Aad de Haas en teksten die Andries Govaart daarbij geschreven heeft. Er zijn stenen, deze viering. Stenen, die symbool zijn voor de lasten die ieder mens in zich draagt. Ieder die wil krijgt een steen als symbool om je last neer te leggen bij het kruis.

De paaswake op Stille zaterdag is een viering vanuit de klei van de schepping tot het wonderlijke gebeuren van opstanding en daartussen bewegingen die we in het leven tegenkomen. In de oude kerk waren er twaalf schriftlezingen en waakten de mensen de hele nacht tot zonsopgang, het verschijnen van het grote licht, dat met Pasen symbool was voor de verrijzenis. We doen vier lezingen over schepping, uittocht, vuur van liefde dat niet geblust kan worden, over doortocht door vuur en water. En omdat alles deze avondnacht wijst naar wonderlijk, vernieuwing, hoop en vertrouwen kun je deze viering, als je het wilt, de frisheid van water voelen als teken van de gedachtenis van je doop. Dit oudchristelijke ritueel van de paasnacht kun je zien als intentie om je te laten voeden door de bron van alle zijn die door het leven stroomt, onze harten raakt en onze ziel vervult. En we delen brood en wijn, de vruchten van de aarde, vanuit het verlangen dat er voldoende brood en liefde is voor alle mensen en alle kinderen op deze aarde.

Fride Bonda

De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.15 uur. De Paaswake begint op zaterdag om 20.30 uur.

Voor de bijeenkomsten is een boekje gemaakt met alle Orden van Dienst.

U kunt dat op de website downloaden.

Liturgische schikkingen in 40-dagentijd

In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de heilige Geest in ons leven, zoekend naar nieuwe wegen op alle tijden en plaatsen.  Ook wanneer we het spoor bijster zijn. Toch zien we soms op de meest onverwachte plekken iets van Gods koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen,  schoolplein, het sportveld en het ziekenhuis. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Geest te verstaan?

Zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag

Mattheus 21, de intocht in Jerusalem.

Ondanks de nederige intocht van Jezus op een ezelin wordt hij groots onthaald door talloze mensen: “Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel”.

Jezus gaat de tempel in, gaat de commercie en corruptie te lijf en zorgt voor hoop bij de mensen: Blinden en lammen worden genezen, iedereen mag meedoen in het leven.

In de schikking is de weg met mantels kleurig uitgebeeld: Palmtakken waaieren uit en de uitlopende bloembollen als teken van hoop en verwachting.

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie  

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente ZW

3e collecte (groene collectezak): Noodhulp Myanmar

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Collecten tijdens veertigdagentijd

In de veertigdagentijd zijn alle derde / uitgangscollecten bestemd voor de diaconie. Om deze collecten onder uw aandacht te brengen geeft de Diaconie hier wat informatie over.

De wekelijkse eerste collecte wordt afgedragen aan de Centrale Diaconie Zeist, die dat geld gebruikt om een aantal vaste projecten te ondersteunen, en om geld beschikbaar te hebben voor noodcollecten (zoals bv bij de aardbevingen destijds in Turkije en Marokko, aanvulling van collecten bij speciale doelen, en om geld in kas te hebben voor noodhulp zoals bv Brood op de plank en Schuldhulpmaatje. Later in het jaar zullen we meer informatie geven over wat de Centrale Diaconie allemaal (onder)steunt.

29 maart: Noodhulp Myanmar

Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorliching om ziektes als malaria tegen te gaan. 

Kruisweg in St.Josephkerk

Op 3 april, Goede Vrijdag hebben we om 15 uur een viering in de Sint Josephkerk, Rozenstraat, met daarin de Kruisweg.

Marja van der  Horst en Fred Kelder vertellen het lijdensverhaal.

Na deze viering is er de mogelijkheid om bij het Kruis een kaarsje aan te steken of bloemen te plaatsen. 

De kerk blijft tot 17 uur open en geeft aan een ieder de mogelijkheid om hier bij te zijn voor gebed, of een kaarsje. 

Avondgebed 1 april

Woensdag 1 april om 19.15 uur is het laatste avondgebed voorafgaande aan 'de drie dagen van Pasen'.

In dit avondgebed is er een moment van inkeer en bemoediging.

Het thema van deze veertigdagentijd is: 'De graankorrel die moet sterven' en het subthema is deze avond 'En toch...´.

Ellen de Boom en Marja van der Horst zijn de voorgangers. Arie Boers speelt piano.

Van harte welkom!

Activiteiten

We waren in Kampen en we gaan weer

Dinsdag 17 maart waren we met 7 personen in Kampen. Het was goed daar weer te zijn, al is de aanleiding schrijnend.

We ontstaken het licht, deelden verhalen en gedichten, zongen en baden. En luisterden naar prachtige pianomuziek.

We gaven het licht door aan de volgende groep om zo het licht brandend en de viering gaande te houden.

Zolang de familie Babayants het volhoudt en hoop houdt en de vele vrijwilligers om hen heen ook doen wij het ook. En dus gaan we zolang het nodig is.

De volgende keer is dinsdag 21 april van 16-18 uur.  (Omdat een aantal mensen niet op dinsdag kan zullen we de keer erna een ander dag kiezen.)

Graag aanmelden bij Jeannette van Andel, tel. 030 6955221, email: je.andel@wxs.nl
Agenda

· Zaterdag op Zondag: Zomertijd!

· Zondag 29 maart,10.00 -11.30 uur, KC Zeist-West, Palmpasen, voorganger mw. Ds. Trinette Verhoeven, classispredikant

· Zondag 29 maart, verkorte Johannes Passion van J.S. Bach door Muziekensemble La Fragola, 14.30-15.45 uur in Huize het Oosten, Bilthoven; 17.00-17.30 uur in Hof van De Bilt (fraterhuis), De Bilt en 19.00-20.15 uur in Huize Valkenbosch, Zeist

· Zondag 29 maart, 19.30-20.30 uur, Passievesper Palmpasen, uit het Marcusevangelie, Nicoalaikerk Utrecht

· Woensdag 1 april, 19.15-20.00, KC Zeist West, Inkeer en verzoening, laatste avondgebed in de veertigdagen tijd, voorgangers Ellen de Boom en Marja van der Horst

· Witte Donderdag, 2 april, 19.15 uur, KC Zeist West, viering met Schrift en Tafel, voorganger ds. Fride Bonda

· Goede Vrijdag, 3 april, 19.15 uur, KC Zeist West, voorganger ds. Fride Bonda

· Zaterdag 4 april, 15.00 uur, Paasrondleiding bij de Hernhutters in Zeist, startpunt museum Het Hernhutter Huis, met opgave

· Stille Zaterdag, 4 april, 20.30 uur, KC Zeist West, viering met Schrift en Tafel, voorganger ds. Fride Bonda

· Paaszondag, 5 april, 10.00 – 11.30 uur, KC Zeist West, voorganger ds. Fride Bonda

· Zondag, 5 april, 16.30 uur, Wake Zeist, Soesterberg, Kom ook, neem mensen mee, neem bloemen mee, neem licht mee!

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer (muzikale) activiteiten.

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel 

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

Expositie 'Venster naar de ziel'

De expositie Venster naar de ziel. (ca 12 raamkozijnen met weefsels)  wordt op 28 maart opgehangen (daags voor Palmzondag) en blijft tot Hemelvaart. Dan komt het 'Feest van de Geest' erin.

Lujza komt uit Slowakije. Ze volgde hier in Nederland een opleiding in textiele werkvormen en exposeert af en toe werk in Slowakije en in Nederland. Haar eerste expositie ging over de zorgelijke teruggang van de bijen, en nu heeft ze werk gemaakt over dementie.

Daarover schrijft ze:

"Mijn intentie is om met textiel sommige aspecten van het leven met dementie dichterbij te brengen op een zachte, liefdevolle manier. De 'schilderijen' verweven het verleden en heden, herinneringen en realiteit, gedachten en gevoelens..."

Aardappelactie

"Helpt u mee om te voorkomen dat biologische aardappelen veevoer worden?" vroegen we vorige week. De aanleiding: boerin Annemiek uit Nagele bleef zitten met een grote partij van 200.000 kg aardappelen, toen haar afnemer failliet ging, en vroeg om hulp.

Jullie hebben daaraan gehoor gegeven en bestelden voor 323 kg aan zakken vastkokend en kruimig (in eenheden van 10 of 1,5 kg). Daarnaast werden vanuit Zeist-West vele donaties gedaan om 50 of 100 kg aardappels aan de Voedselbank te kunnen schenken: in totaal zo'n 600 kg. En dat is nog niet alles: een aantal mensen bestelde of doneerde rechtstreeks via de website van de boerderij!

Alle mensen die via ons aardappelen voor eigen gebruik hebben besteld, kunnen dat maandag 30 maart komen ophalen in het kerkelijk centrum. Iedereen krijgt hiervan nog bericht via mail of telefoon.

Hier willen we u vast graag van harte danken voor uw bijdrage, mede namens Annemiek en haar medewerkers!

Kees Manintveld & Daniëla Postma

Doneer een pak koffie voor het wijkinloophuis!

Ons inloophuis draait op warmte – en daar hoort koffie bij. We kunnen alle hulp gebruiken om onze voorraad aan te vullen. Kan je een pak koffie missen? Je kunt het tijdens openingstijden bij ons afgeven of achter laten in de keuken van het wijkinloophuis.

Nicolet van Meijeren

coördinator Wijkinloophuis Zeist West

Zondag 29 maart: drie keer de (verkorte) Johannes Passion van J.S. Bach

Muziekensemble La Fragola gaat weer op pad! Op palmzondag 29 maart trekken we rond met een verkorte versie van de Johannes Passion. Ook jij en u bent, samen met mensen om je heen, van harte welkom:

- 14.30-15.45 uur: Huize het Oosten, Bilthoven

- 17.00-17.30 uur: extra korte versie in Hof van De Bilt,(voormalig fraterhuis), De Bilt

- 19.00-20.15 uur: Huize Valckenbosch, Zeist

Van harte welkom, gratis toegang, aanmelden niet nodig. Het worden weer bijzondere concerten!

Vrijwillige taalondersteuners inloophuizen

Eén van de activiteiten waar de wijkinloophuizen zich op toeleggen, is het bieden van taalondersteuning. Dat heeft ermee te maken dat mensen die niet goed uit de voeten kunnen met de Nederlandse taal, zich maar moeilijk redden in onze samenleving.

Niet begrijpen wat er staat geschreven en je niet verstaanbaar kunnen maken, kan leiden tot grote problemen. Doordat informatie niet wordt begrepen, missen nieuwkomers vaak de boot. Zo kan het gebeuren dat zij geen gebruik maken van financiële regelingen die er zijn. Maar ook is het vaak lastig om telefonisch een afspraak bij de huisarts te maken want in het keuzemenu wat je krijgt te horen, verdwaal je al bij alles wat daar gezegd wordt.  Dat kan in het ergste geval leiden tot schulden, een toename van lichamelijke klachten of veel thuiszitten, omdat je buitenshuis geen contact weet te maken.

Om taalondersteuning te kunnen bieden zijn er extra vrijwilligers nodig zodat meer mensen geholpen kunnen worden!

Zo zoeken we bijvoorbeeld voor een gemotiveerde groep vrouwen, die elkaar wekelijks treft in Wijkinloophuis Zeist West en speciaal een uurtje eerder komt voor taalles, een nieuwe begeleider, omdat één van de vrijwilligers gaat stoppen.

Het is mooi werk om mensen te begeleiden naar meer zelfredzaamheid. En met een uur per week lever  je daar een waardevolle bijdrage aan. Graag geven we daar meer info over! Neem dan contact op met,

Nicolet van Meijeren

coördinator Wijkinloophuis Zeist West

De Clomp 3302, zij-ingang Kerkelijk Centrum

T   :  06 531 03 578

E   : zeistwest@kerkensamenleving.nl

W : www.wijkinloophuizen-zeist.nl  

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Nannie Boers (06-13191909) of Janneke Keijmel (06-83010486). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar
Inzameling voor de Voedselbank

Zondag 12 en 19 april willen we als gemeente weer producten inzamelen voor de Voedselbank. De voedselbank kan alle houdbare producten goed gebruiken! Dat geldt zowel voor voedsel- als voor basale verzorgingsproducten. Ze vragen deze keer speciaal om:

· Koffie

· Olijfolie

· Beschuit

· Houdbare melk

· Kaas

Aad en Rik zullen de producten in ontvangst nemen en er voor zorgen dat de Voedselbank ze krijgt.

Hartelijk bedankt!

Diaconie Zeist-West

Bloemen

De bloemen van zondag 22 maart zijn met groet en felicitaties van onze gemeente gegaan naar Wim van Dokkum. Wim werd afgelopen week 87 jaar.

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Wake Detentiecentrum Zeist

Elke 1e zondag van de maand staan wij stil bij vreemdelingen in detentie die niets verkeerd hebben gedaan en maken we ons zorgen over de nieuwe beleidsplannen.

Opsluiten van kinderen gedurende de asielprocedure was allang afgeschaft en dreigt nu opnieuw te gaan gebeuren.

Steun de actie van defence for children en vluchtelingenwerk.

https://www.defenceforchildren.nl/actueel/kinderrechtennieuws/migratie/2026/sluit-kinderen-op-de-vlucht-niet-op/

En kom naar de wake

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Neem licht mee.

Zondag 5 april vanaf 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 Amersfoort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl
Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur. Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

